Of wij nu leven of sterven, U Heer behoren
wij toe.

Dit gedachtenisprentje zal U een
herinnering blijven aan

MEVROUW

Marie-Jeanne Van Wijmeersch

echtgenote van de Heer
GILBERT VANWINNENDAELE

geboren te Opbrakel, op 24 mei 1933 en god-
vruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te
Opbrakel, op 10 juli 1982, gesterkt door de HH.
Sakramenten der zieken.
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De families VAN WIJMEERSCH, DUHAUD,
VANWINNENDAELE en RICHET,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.
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Reizen is aan de orde van de dag. De reis die
jedereen eens moet maken is deze naar de
eeuwigheid. Omdat Marie-Jeanne een overtuigd
kristen was, die steeds haar plichten vervulde,
kon zij vertrouwvol de grens van de tijd en de
eeuwigheid overschrijden. Voor een gelovige is
het niet een tocht naar het onbekende of het
vreeswekkende. Neen, omdat ze hem door haar
schoon en werkzaam leven heeft voorbereid,
voert hij naar het onbeschrijfelijk eeuwigdurende
geluk.

Marie-Jeanne was eerlijk, oprecht en eveneens
goed voor haar omgeving, zodat iedereen haar
bestempelt als een « goed en braaf mens ». Haar
goedheid en eenvoud deden haar bemind worden.
De last en de onzekerheid van haar ziekte heeft
ze moedig gedragen tot ze stil en in volle be-
rusting mocht binnengaan in Gods eeuwige
vreugds.

In het treurende hart van haar echtgenoot en
van haar dochter, bloeit nu de stille dankbaar-
heid jegens de Heer die hun zulke goede echt-
genote en moeder schonk.

Geliefde Gilbert, de beproeving van mijn ziekte
heeft ons nog inniger bij elkaar gebracht. Al te
vroeg moesten we ons aards «vaarwel » uitspre-
ken, maar ons kristelijk «tot weerziens bij de
Heer » is ware balsem op de wonde van deze
pijnlijke tijdelijke scheiding.

Beste Christelle, zo vroeg uw moeder verlie-
zen is hard, maar blijf vader met des te meer
liefde omringen tot uw beider geluk.

Dank ook aan u, mijn geliefde familie en aan
allen die mij lief en dierbaar waart, voor de
vreugde die U bracht in mijn leven en wil ook
gij mij nog eens vroom gedenken.




