De mens en weet vandage niet

wat morgen hem zal brengen

noch hoe noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen. G.G.

1.

VROOM AANDENKEN AAN DE
HEER
Michel VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van
Mevrouw Margriet DE CUBBER.

Geboren te Nederbrakel op 17 mei 1931 en
onverwacht overleden in het AZ te Gent op
26 maart 1983, gesterkt door Kristus in Zijn
HH. Sakramenten.

De dagen voor pasen zullen telken jare voor
zijn familie dagen zijn die de liefdevolle
herinnerng aan Mchel zullen oproepen.

Al te vroeg en vrij plots, zonder nog iets
ten afscheid te kunnen zeggen is hij uit ons
midden verdwenen. Hij heeft met de inzet
van al zijn krachten en zijn talenten zijn
gezin gediend. Als vader en als echtgenoot
heeft hij dezijnen met liefde en genegenheid
omringd, zij zullen de leemte die hij nalaat
dan ook het meest aanvoelen.

Bedroefd, maar uiterst dankbaar voor hetgene
hij voor ons mocht betekenen willen we hem
met ons gebed begeleiden op zijn laatste
tocht. We weten dat dit afscheid geen eeu-
wige scheiding betekent. Op Goede Vrijdag
volgt immers Pasen, de opstanding van de
Heer. Voor ons, mensen volgt ook na dit
leven met blijde en droeve dagen de op-
standing tot het eeuwige leven van geluk en
vrede.

Van bij de Heer zal hij zijn zorg voor hen
blijven verderzetten tot de Heer hen allen
zal herenigen, maar dan voor eeuwig.

De families VAN WIJMEERSCH, DE CUBBER,
ROELANDT, CARLIER,

danken U voor de blijken van medeleven.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




