Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!
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BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Robert VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw
Anna SCHIETECATTE,

geboren te Michelbeke op 21 november 1903
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Elisabeth te Zottegem op 23 maart 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten

der zieken.

Na een langdurige ziekte en pijnlijke wor-
steling met de dood is de betreurde over-
ledene van ons heengegaan. Zijn afsterven
leert ons weer opnieuw hoe machteloos we
staan tegenover de dood. Gezondheid is
slechts een broos begrip en het leven niet
meer dan een ijdele droom.

Robert heeft =zijn lijden met voorbeeldige
gelatenheid gedragen; de verrijzenis tot
eeuwig leven zal daarom zijn loon zijn.

Zijn leven was gesierd met een nooit-afla-
tende werkzaamheid en bestendige bekom-
mernis voor zijn gezin. Vrouw en kinderen
gelukkig maken was steeds zijn zorg en
betrachting ; daarvoor heeft hij zich inge-
spannen en geen moeite ontzien. Hij vond
vreugde in hun welzijn en treurde bij elke
beproeving die hen trof.

Zachtmoedigheid, vriendschap, tooiden, even-
eens zijn bestaan. Alle mensen waren zijn
vrienden en ieder die =zijn wegen kruiste
loofde zijn gedienstigheid en begrip. Zijn
vroomheid was zonder vertoon, maar diep
in zijn hart ontzag hij Gods wet.

Geliefde echtgenote, heb dank voor uw on-
verstroorbare liefde en goedheid waarmee
ge mij altijd hebt omringd. Dierbare kinde-
ren en kleinkinderen, dank voor uw weder-
liefde, voor de blijheid en de vreugde die
ge in mijn leven hebt gebracht. 1k vraag
u geen vergoeding voor mijn werk, maar
een vroom gebed voor mijn zielerust en
blijvende zorg voor moeder.

Vaarwel, familieleden en vrienden, tot weer-
ziens bij « Onze Vader » in de hemel.

Jezus, barmhartigheid.

De families
VAN WIJMEERSCH, SCHOCKAERT,
SCHIETECATTE, VAN CLEEMPUTTE,

danken U voor uw deelneming in de rouw.

Begr.-Crematies « Raoul », Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




