Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem
God is mijn Herder,
'k ben veilig bij Hem.

F

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEJUFFER

Sidonie VAN WIJMEERSCH

dochter van wijlen
Francis en Ursula DE CUBBER

geboren te Zegelsem op 7 februari 1892 en god-

vruchtig overleden te Peruwelz op 13 maart 1971,

voorzien van het Heilig Sacrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Naar het voorbeeld en het gebod van de Heer,
stond het hele leven van de dierbare overledene
in het teken van de dienende liefde. Zij heeft
geleefd voor God en de evenmens. Zij was cen
eenvoudige, rechtschapene en godvrezende vrouw.
Haar leven was ongeveinsd : zij was afkerig
van het kwaad en gehecht aan het goede. Zij
had een vriendelijk karakter, een diepe gods-
vrucht, een oprecht Godsvertrouwen en een bie-
zondere liefde tot O.L.Vrouw. Stil en vredig,
zoals haar hele leven was, is zij van ons heen-
gegaan. Moge de Heer haar nu het loon schen-
ken dat Hij beloofd heeft aan allen die Hem
liefhebben.

Mijn dierbare familicleden en gij allen die mij
genegen waart, ik dank u voor uw_oprechte
liefde en genegenheid. Bidt voor mij, ik ge-
denk u bij de Heer. Tot weerziens in het geluk
voorgoed.

De families VAN WIJMEERSCH en DE CUBBER,

danken U voor de Dblijken van deelne-

ming in rouw en gebeden.
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