Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen!

1..

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Victor Van Wijmeersch

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw
Albertine ROMAN
in tweede huwelijk van Mevrouw
Louise ROMAN

geboren te Opbrakel, op 2 Juni 1887 en kortstondig
overleden te Nederbrakel, op 24 October 1959,
gezalfd met het H. Oliesel.

Hoe waar en wijs is de vermaning van de Heer
altijd gereed te zijn om te sterven ? Men is nog vol
zorg en kommer om degenen die ons lief zijn, men heeft
nog zo veel zaken te doen ; maar kijk, enkele passen
verder in het leven en daar wacht de dood, de bode
Goc}_‘s... Gelukkig zij die luisteren naar het woord van

e Heer.

De duurbare overledene is plots heengegaan. Als
goede vader was hij nog gauw een woord van opbeu-
ring en troost komen brengen niettegenstaande hij zelf
zorgen kende. Maar hij wilde zijn plicht als vader bljj-
ven volbrengen zoals hij die steeds trouwens had
volbracht.

Voor de zijnen was geen werk, geen arbeid te zwaar.
Zijn kristelijk geloof was hem dierbaar, zodat hij nu
terecht, voor het goede dat hij deed,van God, een
tienvoudige beloning verwachten mag.

Duurbare kinderen, blijft uw ouders gedenken, vooral
in uw gebeden, want voor wie niet gebeden wordt,
geraakt ook gauw vergeten. Ik dank U voor de goede
genegenheid welke gij me hebt toegedragen en die voor
mij een grote vreugde was. Bewaart uw geloof opdat
wy allen eens samen verenigd mogen wezen in de
hemelse glorie.
Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl,

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

De familien VAN WIJMEERSCH, D’HAEYER, ROMAN, DE CUBBER,

lig voor de blijken van

z1)n zeer gevoe

deelneming en danken U van harte.




