" En als 't lichaam komt te sterven
laat mij dan voor eeuwig erven
’s hemels weergaloze vreugd. (naar G.G.)

1.

Gedachtenis aan een goede man
de heer

Victor Van Wymeersch

weduwnaar van mevrouw

Mariette Soetens
geboren te Overboelare op 28 januari 1927
en plotseling overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Geraardsbergen op 16 februari
1991, gesterkt door het H. Sakrament der
zieken in extremis.
Bestuurslid K.B.G. en K.W.B.
Bestuurslid Zwemclub ,, De Fliereflappers ™
Erelid Muziekmaatschappij ,, St.-Cecilia
Overboelare
Lid van diverse verenigingen

Om uw vroom gebed, uw medevoelen in de
rouw danken U van harte de families
Van Wymeersch, Soetens,
Van Trimpont en De Cock

Een leven dat nog zo rijk aan beloften
leek, wordt nu zo plots van ons weggerukt.
Het kon allemaal nog zo mooi en zinvol
zijn, er was nog zoveel te doen. Graag
wilde hij nog een beetje van de taak verder
afwerken die hij samen met zijn betreurde
echtgenote op zich had genomen. Met de
totale inzet van zijn persoon stond hij vol-
gaarne ten dienste van de anderen. Vooral
de organisaties waar hij bestuurslid van
was lagen hem nauw aan het hart. De
kinderen en Kkleinkinderen zullen hem nog
meer missen. Doorheen het lijden heen
bleef hij de spil van het familieleven. Door
zijn zelfvergetende liefde en =zijn optimis-
tisch karakter bleef hij een zonnestraal in
hun bestaan. Hij zal hun echter een voor-
beeld nalaten van volgehouden plichtsver-
vulling, gedragen door een sterk geloof en
diep vertrouwen op de Heer.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank
voor uw liefde en uw voortdurende hulp.
Na het onverwachtte heengaan van moeder
hebt u mij er terug boven op geholpen.
Blijf nu verder eendrachtig samen werken
tot eens de dag komt van het blijde weder-
zien.
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