Gij, God, zijt onze hoop en toeverlaat, ons heil,

ons leven.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Georges - Kamiel Van Wijnendaele

echtgenoot van Mevrouw
HILDA DE VOS

geboren te St.-Maria-Lierde op 14 september 1925
en er godvruchtig overleden op 27 december
1987, nadat hij de Pauselijke Zegen en ce
Ziekenzalving ontvangen had.

De laatste levensjaren van deze man zijn een
ware lijdensweg geworden. Daar was niet alleen
de lichamelijke aftakeling, maar nog veel meer
het zich stilaan uitgeschakeld voelen in zijn
bezigheden. Daar was de beproeving zijn gevoe-
lens van hart en ziel niet meer te kunnen mee-
delen, daar was ook de angst en het verdriet
om de toekomst, daar was de inwendige een-
zaamheid. En toch laat het lijden van mensen
God niet onberoerd. Hij zond Zijn Zoon om de
kwalen en smarten van mensen te dragen. De
geboorte van het Kerstekind verwijst reeds naar
Zijn lijden en kruisdood. Hoe onbegrijoelijk voor
ons, toch was Gods liefde bij deze mens aan-
wezig.

De naastbestaanden van deze man hebben
niets onverlet gelaten om hem verlichting, troost
en opbeuring te bezorgen. Buurtmensen en vrien-
den toonden hem hun belangstelling en mee-
voelen en bewezen hem hun diensten waar dit
pas gaf. Aan kundige en edelmoedige verzor-

-

ging heeft het hem niet ontbroken. In al deze
zorgen heeft Gods liefde voor deze lijdende
mens gestalte gekregen.

Beminde echtgenote, jarenlang hebben wij ons
samen ingezet voor ons gezin, voor ons bedrijf.
Met veel zorg, goedheid en geduld hebt gij mij
begeleid tijdens mijn ziekte. Ik dank u om alles
wat gij voor mij geofferd hebt, om uw kommer-
volle dagen, om uw slapeloze nachten, om uw
troostende en bemoedigende hulp.

Dierbare kinderen, blijft u eendrachtig inzetten
voor het bedrijf dat ik u nalaat. Moge mijn beeld
en mijn nagedachtenis u steeds dierbaar blijven
in uw verder leven.

Beste vrienden en buurtmensen, hebt dank
voor uw bezoeken, voor de hulp en het dienst-
betoon dat ik van u mocht ondervinden. Dank
ook aan allen die mij zolang hebben verpleegd.

God, vol vertrouwen schenken wij deze mens
aan U terug. Op het woord van Uw Zoon gelo-
ven wij in eeuwig geluk voor onze dierbare, in
een wederzien, in een leven zonder angst en
pijn, maar vol geluk bij U.

Hilda DE VOS,
Willy VAN WIJNENDAELE-HAUTMAN,
Wilfried VAN WIJNENDAELE,

danken U voor uw blijken van genegenheid.
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