De late zomer van zijn leven

beloofde dagen nog van rust

en schone vreugd te zullen geven,
maar lang reeds droeg hij onbewust

de kwaal, die worden zou zijn Kkruis
en weg, die voert naar 't Hemels Huis.
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Theodoor VAN WIJNENDAELE

echtgenoot van Mevrouw

Maria DE BOECK
geboren te Zonnegem, de 5 oktober 1889 en er
schielijk overleden, de 22 mei 1957.
Hij was lid van de H. Hartbond, van de genoot-
schappen van de H. Barbara en de H. Nikolaas
van Tolentijn.

Hij ging van ons weg in de nazomer van zijn
leven. Tevreden als altijd leefde hij zijn rustige
dagen. Hij verlangde niet meer dan dit geluk op
zijn hof, bij hen, die hem dierbaar waren. Toen

voor de blijken van genegenheid

en deelneming in hun rouw.

Ued.

kwam voor een paar jaar, als steeds te vroeg, de

ziekte. Toen na een lang lijden de hoop groeide =
van dag tot dag en ook tijdelijke genezing bracht, g
kwam Onze Lieve Heer hem halen, op een namid- s
dag, onverwacht. -:-"f

Wij begrijpen niet waarom hij nu zo plots van
ons moest weggaan. Altijd staan wij stom voor de
plotse dood van een dierbare. Dat is de harde
werkelijkheid van het kruis in ons leven. Nu hier,
dan daar, maar waar het komt zijn het harde
dagen. Gelukkig wie dan het geloof bezit om te
bidden en stilaan te aanvaarden.

Duurbare echtgenote, wij waren gelukkig samen.
Ik dank U voor uw echte trouw.

Mijn goeie kinderen, gij weet dat ik gaarne bij
U was. Ons Heer is de Meester van het leven.
Alles hebt gij voor mij gedaan. Ik dank u daar-
voor. Zorgt voor moeder. Ik vraag ons Heer dat
Hij u helpe. Bidt voor mij. Dierbare kleinkinderen,
broeders en zusters, familieleden en vrienden, dat
uw liefde mij blijve volgen door uw gebed. Tot
weerziens hiernamaals.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige
rust. . (300 d. aflaat).
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