Dat hij ruste in vrede.

T

TOT VROOM AANDENKEN VAN
de Heer

Jozef - Victor VAN YPERZEELE

weduwnaar van Mevrouw
Josephina - Florentina STERCKX,

geboren te Sint-Kornelis-Horebeke
op 31 oktobber 1888 en godvruchtig overleden
in de kliniek Sint-Elisabeth te Zottegem
op 15 september 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het leven van een mens kan soms wonder
zijn en de draad van Gods Voorzienigheid, die
er doorheen geweven ligt, draagt dikwijls de
glans van eindeloze goedheid en barmhartig-
heid.

God, wat zijn uw wegen toch wonderbaar,
en hoe dikwijls moeten we geslagen liggen
door de ziekte om uw Vaderhand te grijpen.

Gelukkig de mens, die het in zijn leven zo
aanstelt, zoals hij in het uur van zijn dood
wenst gevonden te worden.

In uren van lijden toont de mens soms zijn
ware grootheid ; naar zijn verdiensten wordt
hem dan ook het loon gegeven.

Duurbare familieleden en vrienden, de dood
doet ons weerom het betrekkelijke en vergan-
kelijke van alles inzien - laten wij daarom
het goede doen zolang we tijd hebben.

Ik dank U uit de grond van mijn hart voor
uw dagelijkse toegewijde zorgen en genegen-
heid. Blijft trouw in uw gebed en kristelijke
plichtsbetrachting.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families VAN YPERZEELE, STERCKX,
DE SITTER, HEMALSTEEN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




