Vandaag zijn wij hier samen gekomen
om afscheid te nemen van:

DE HEER
Marcel Verheyen

weduwnaar van Mevrouw
Wilza Bogaert

geboren te Elene op 2 november 1928
en godvruchtig in de Heer ontslapen
op 12 maart 1997 in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem,
gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

Wie had ooit gedacht dat Marcel reeds op 68-jarige
leeftijd het leven zou ontnomen worden.
Hij die zo graag |ééfde. Hij die zoveel energie, levenslust,
humor, blijheid en ... gezondheid had.
Twee grote aanvallen op deze gezondheid werden hem
fataal. Na een strijd van drie maanden en één week, in
kwade en betere dagen, kwam het verdict.

Wij zijn hem dankbaar voor het beste dat hij van zich-
zelf gegeven heeft bij de langdurige ziekte van zijn echt-
genote.

Wij zijn hem dankbaar voor de vele uren arbeid die hij
verrichtte om zijn kinderen “een toekomst” en een thuis
te geven.

Wij zijn hem dankbaar voor de gelukkige jaren die hij nog
kon geven aan zijn beste vriendin. Haar zijn wij dankbaar
voor de genegenheid en zorg die zij hem gaf.

Wij zijn hem dankbaar voor de levenslust, humor en de
liefdevolle uitstraling die hij had voor al wat leefde.

Wij zijn dankbaar dat wij hem mochten kennen.

Wij geloven dat vandaag Marcel het Rijk Gods’ binnen-
treedt en er ons ooit zal ontmoeten.
Laat ons voor hem bidden.

Mevrouw Germaine De Prez, zijn trouwe vriendin,
Johnny en Dina Timmermans - Verheyen,
Paul en Carine Verheyen - Van de Casteele,

zijn kinderen,
Kristof Verheyen, zijn kleinzoon,
de families Verheyen, Bogaert, Cansse, De Vleeschouwer
danken voor de blijken van deelneming.

Druk H. Maginet




