De dood heeft niet het laatste woord.
Het -eeuwig leven is het slotakkoord.

BLIJF VROOM HERDENKEN
DE ZIEL VAN
DE HEER

Albert VERHEYLESONNE

geboren te Zegelsem op 28 september 1939 en
godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouwe-
ziekenhuis te Oudenaarde op 13 maart 1994,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Er zijn mensen die ook in tegenslag en
ziekte een schone rust bewaren. Het zijn de
« zachtmoedigen » die zich een evenwicht
bewaren tussen onze dromen en soms harde
werkelijkheid, zo was Albert.

Het heengaan van Albert heeft ons allen
getroffen, we waren vertrouwd met zijn per-
soon, zijn straat, zijn inzet voor de wijk,
zijn dorp.

Wie kende Albert niet ? Joviaal, open, ge-
dienstig en vriendelijk ! Hoe graag was hij
op tocht met de C.M. naar de vakantie-
kampen « Zandhoven », Westende, en steeds
stuurde hij kaartjes. Hoe gelukkig was hij
niet, verkleed als wijkchampetter bij kermissen.

Ja, we vergeten u niet !

De mens kan groot zijn door wat hij voor
anderen betekent. Doch een mens dwingt
vooral bewondering af door de wijze waarop
hij lijden en pijn tegemoet treedt.

Weleens denkt een mens: « Waartoe dit
leven. Alles is voorbij. We staan voor het
mysterie. Maar Jezus belicht dat mysterie ».
Als de graankorrel niet in de aarde valt en
sterft, brengt hij geen vruchten voort! Ons
leven is dan van zo'n grote betekenis, omdat
het aanzet is naar eeuwige bloei. Een mens
leeft niet voor heldendaden, maar heel zijn
leven moet doorstraald zijn van echt geloof.
Zo was het leven van Albert.

« De rechtvaardige, hij ook sterft, maar vrees
de dood niet, voor hem een begin van een
beter leven ». H. Bernardus.

Nu hij zo rap van ons is heengegaan, willen
wij de Schepper danken voor al wat schoon
was in zijn leven.

Beste broer en zusters, familieleden ge-
buren en vele vrienden, speciaal dank ik u
voor uw genegenheid, de bezoeken in het
ziekenhuis en thuis. Het uur is voor iedereen
geteld, laat de vriendschapband ook bestaan
in 't ander leven, het gebed is het beste
middel. Bidt voor mij.

H. Jozef, spreek voor hem en ons ten beste.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U
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