Christus, onze Heiland en Verlosser is
geboren.
Komt, laten wij Hem aanbidden !

1-

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN

DE HEER

Paul VERHEYLESONNE

echtgenoot van
Mevrouw Paula DE VOS,

geboren te Zegelsem op 30 november 1931
en godvruchtig overleden te Ronse in de
Kliniek der Zusters van Barmhartigheid op
29 december 1983.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Enkele dagen voor de jaarwisseling, ter-
wijl de mensen zich klaar maken om feest
te vieren, werden wij in diepe rouw ge-
dompeld door het vroegtijdig heengaan van
onze dierbare echtgenoot, vader en familie-
lid.

Teneergeslagen maar vertrouwend op de
Heer, bidden wij:
Heer Jezus, soms valt het moeilijk te ge-
loven dat de dood geen eindpunt is, maar
een begin van een nieuw leven.

Aan U vertrouwen wij ons toe. Gij zijt onze
enige hoop op eeuwig leven.

God, wij danken U voor het leven van deze
man. Wij bidden U dat het goede dat hij
onder ons heeft gedaan niet verloren =zal
gaan, maar vrucht zal dragen. Reken hem
zijn tekorten niet aan maar laat hem bij U
het geluk en het leven vinden. Amen.

Namis : zaterdag 21 januari 1984 om 19 u.

De families
VERHEYLESONNE, DE VOS,
VAN DER DONCKT, ASSEZ,

danken U.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




