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Hoopvol de wederkomst van de verrezen Heer
verwachtend, zijn wij in gebed verenigd
bij het afscheid van

de Heer

RENE VERHEYLESONNE

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem op 11 januari 1888 en overleden
te Oudenaarde op 26 mei 1972, versterkt door de HH.
Sakramenten van de zieken en de stervenden.
Lid van de Bond van het H. Hart ;
Oudstrijder 1914-18 en lid van de Weerstand.

Alleen hij die in het kruismysterie van Kristus gelooft,
kan de zin ontdekken van lijden en dood. Voor de ge-
lovigeis de dood niet het hopeloos en afschrikkend einde.
Elke mens sterft om, zoals Kristus, te kunnen verrijzen tot
een nieuw leven. Sterven wordt dan onze laatste akte
van liefde hier op aarde.

De dierbare overledene was eenvoudig en goed van
hart, rechtvaardig in handel en wandel, gedienstig voor
zijn evenmens. Daarom heeft de Heer hem gezegend met
een hoge ouderdom. Hard heeft hij gewerkt en alhoewel
op rust heeft hij nooit rust gezocht. Nu zal hij voor al het
goede dat hij gedaan heeft loon naar werken ontvangen.

Dierbare echtgenote, hard komt de slag voor u aan,
nu wij in de avond van ons leven mekaar nog zo nodig
hadden. Heb dank voor uw zorgen en genegenheid.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, weest voor moe-
der een brokje zon in haar oude dag. Leeft goed, dan
moet gij ook de dood niet vrezen. Door uw gebed blijven
wij verenigd in de Heer.

Familieleden en gij allen, die mijn vrienden zijt, ge-
denkt mij in uw gebeden.

Mevrouw René VERHEYLESONNE, geboren Germaine
VAN DER DONCKT, zijn echtgenote ;

De Heer en Mevrouw Robert GODITIABOIS-VERHEY-
LESONNE en kinderen Luc en Linda,

De Heer en Mevrouw Paul VERHEYLESONNE-DE VOS
en zoon Frank,

De Heer en Mevrouw Sylvain VERHEYLESONNE - DE
COUVREUR en kinderen Peter en Conny,

De Heer en Mevr. Daniél CAPIAU-VERHEYLESONNE
en kinderen Marie-Paule, Marleen, Martine en Dirk,

De Heer Willy VERHEYLESONNE,

De Heer Albert VERHEYLESONNE,

De Heer en Mevrouw Luc DE NAEYER-VERHEYLE-
SONNE en dochter Peggy,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families VERHEYLESONNE, VAN DER DONCKT,
COTTON en VAN HUFFEL;

danken U zeer oprecht voor de blijken van
medevoelen en gebeden.




