«Gelukkig de mensen die oprecht zijn :

aan hen zal Hij zich openbaren.»

1.

Herinnert U in gebed de naam en 't leven

van de Heer

Frans VERHOEVEN

echtgenoot van Mevrouw
Jeannette DE BOITSELIER

Hij werd geboren te Outer, op 25 mei 1891

en mnaar het Vaderhuis teruggeroepen te

Outer op 18 september 1970, gesterkt door de

heilige eucharistie, de ziekenzalving en de
Pauselijke Zegen.

Vader, wij danken U

voor uw eenvoud, uw bescheidenheid en uw
oprechtheid ;

voor uw diep menselijk inzicht dat ons
steeds ten dienste stond ;

voor uw liefde en zorg ;

voor uw raad, die doordacht en wijs was ;

voor uw hart, waarin het leed, de zorgen
en de problemen zaten opgeborgen maar dat
onvermoeibaar moed en steun mededeelde ;

voor uw diep christelijk leven dat in volle
toewijding openbloeide en een onvergetelijke
herinnering nalaat ;

voor uw stichtend voorbeeld in het uur van
uw doodstrijd en sterven.
Gelukkig zijt gij, want oprecht waart gij,
aan u zal God zich openbaren.

Mijn goede en trouwe echtgenote, één blik,
één woord was ons genoeg om elkaar in
alles te Legrijpen. Ik dank u gemeend om de
kommerloze zorg en toewijding, vooral ge-
durende mijn laatste ziekte en de bange
uren van mijn lange doodstrijd. Tk leef ver-
der met u, inniger dan ooit, om voor u te
zorgen en u te steunen.

Dierbare kinderen en kleinkind, met zoveel
liefde hebt gij vader omringd. Ik weet dat
uw hart klopt als het mijne, in dienende lief-
de voor elkaar. Weest samen de troostende
steun voor uw moeder en bidt voor mij. Tot
blijde weerziens bij de Heer.

Beminde zuster, familieleden en vrienden, ik
neem afscheid van u allen. Niet voor altijd,
want eenmaal zal de Heer ook u hij de hand
nemen en u binnenleiden in de hemel, waar
wij voor eeuwig zullen samenziin bij Hem.

De solemnele namis zal plaats hebben in de
St. Amanduskerk te Outer op zaterdag 10
oktober 1970 te 19 u.

X

Zijn echtgenote,

Zijn kinderen en kleinkind,

zijn zuster, schoonzusters, neven en nichten
samen met al zijn familieleden,

danken U van harte om uw kristelijk mede-
leven.

Uitgeverij R. De Bruyn, Aspelare.




