Wie zijn taak vervulde in dit leven, hem zal God
Zijn wvriendschap en Zijn liefde geven.
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DANKBAAR AANDENKEN AAN MEVROUW

Gabriélle, Leonie VERHOEVEN

echtgenote van d= Heer Emiel VAN LAETHEM,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 25 oktober
1921 en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 15 augustus 1978, nadat zij de Pauselijke
Zegen en het Sakrament van de ziekenzalving
ontvangen had.

Op het feest van Maria's ten-hemel-opneming
heeft Gabriélle afscheid genomen van de wereld
en van allen die haar dierbaar waren en haar
tijdens het leven toevertrouwd werden. Evenals
Maria heeft zij, door het volbrengen van haar
plichten, door zorgend voor echtgenoot en kin-
deren haar levensdagen te vullen, de taak ver-
vuld waartoe God haar geroepen had.

Kinderlijk dankbaar en aanhankelijk heeft ze de
laatste ziekte van haar moeder meegeleefd en
deze bijgestaan tot het laatste ogenblik. Toen
eigen gezondheid ondermijnd werd, uitte ze geen
klacht, doch hoopte nog steeds op herstel, aldus
man en kinderen sterkend in angst voor de toe-
komst. De dood van zulke echtgenote en moeder

zal niet alleen een lege plaats scheppen in huis,
maar in het leven zelf van haar naastbestaanden.

Op moederkensdag is Gabriélle gestorven, als-
of men haar elders dan hier op aarde wilde vie-
ren om haar werk en toewijding van kristelijke
moeder. Mogen haar kinderen haar kristen-zijn
als een kostbaar erfdeel in hun leven bewaren.

Beminde echtgenoot en dierbare kinderen, in
mijn laatste levensmaanden zijn we meer dan
ooit naar elkaar toegegroeid. In de stilte van
mijn ziekenkamer thuis en in het ziekenhuis was
uw aanwezigheid voor mij steeds een steun en
troost. Uw begrip en meeleven bracht mij de
overtuiging dat mijn leven zin en waarde gekre-
gen had. Om deze vertroosting dank ik de Heer
en u allen
Beproeving die haar heeft bezwaard,
zij heeft ze, Heer, uit Uw hand aanvaard,
en stil haar strijd gestreden.

God, Gij, die 't eeuwig leven zijt
verrijzenis, onsterf'lijkheid,
wil haar vrede geven.

De families VERHOEVEN, VAN LAETHEM,
DE NORRE, LISSENS,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel ing en danl u.
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