Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

Gedenk in de H. FEucharistie en in uw vrome
gebeden de ziel van

MEVROUW
Maria - Theresia VERHOEVEN

weduwe van Mijnheer
OMER VAN OUDENHOVE

geboren te Outer, de 16 oktober 1886 en god-

vruchtig overleden de 5 juli 1968.

Voorzien van de H. Sakramenten der zicken
en de Pauselijke Zegen.

« Moeder », de schoonste naam voor wie hem
waardig draagt. De duurbare afgestorvene was
een voorbeeld van moederzorg, moederliefde en
moederoffer tot haar laatste stonden. Zij voed-
de haar kinderen op in ernst en in vroombheid.
In haar sterk geloof en in haar grote gods-
vrucht tot Maria, haalde zij de sterkte in de
beproevingen van haar leven. Zolang zij kon
kwam zij zo gaarne eens naar de kerk om er
te bidden en te offeren voor wat haar dier-
baar was : haar kinderen en kleinkinderen: en
voor haar man, zoals Jezus zelf lijden moest
en zo tot de glorie kwam. Zo werd ze ook
beproefd om haar te zuiveren en zijnen waar-
dig te maken. Zij stierf in de gerustheid van
de volbrachte Kristelijke plichten en met de
naam van Jczus op de lippen.

Dierbare Kinderen, het spijt me U te moeten
verlaten. Gij weet hoe innig ik U liefhad en al
wat ik voor U deed ; mijn stervende stem zegt
U dank om uw trouwe liefde en zorgen. Ik
draag mijn leven op voor uw aller eer en wel-
zijn. 1k weet dat gij veel zult bidden voor mij.
Blijft veel van elkander houden. Bij God blijf
ik over U waken.

Geliefde Kleinkinderen, gij weet hoe gelukkig
ik om U was en om uw eerbied voor mij.
Blijf op de weg der deugd en wees een troost
voor uw ouders. Bid veel voor mij in de H.
Missen en Communies. Moge God U verder
zegenen.

Beste Mathilde, ik ga voor U bij de Heer.
Wel en wee hebben we samen gedeeld in ons
leven. Wij waren maar één en voor elkaar een
steun. Tot weerziens bij God.

Beste broeder en familie dank om uw genegen-
heid. Tk wens U het beste toe. Bid voor mij.

Voor uw sympathiebetuiging en gebeden
danken U beleefd

Heer en Mevrouw Marcel TIMMERMANS-
VAN OUDENHOVE

Heer Paul VAN OUDENHOVE

Mejuffer Yvette TIMMERMANS

Mejuffer Linda TIMMERMANS

Mejuffer Mathilde VERHOEVEN

De Familiéen VERHOEVEN, VAN OUDEN-
HOVE, VONCK en CARLIER.

De plechtige koordienst had plaats in de pa-
rochiale kerk te Outer de 9 juli te 10 u 30 en
de Sol. Namis heeft er plaats op 3 augustus
1968 te 7 u ’'s avonds.

De Clercq. Ninove




