Dat de ziel van de overledene door Gods
barmhartigheid in vrede ruste. Amen!
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Julia, Albertine Verkimpen

echtgenote van wijlen Mijnheer Jean-Marie TAS

geboren te Oudenaarde, de 9 april 1937 en overleden bij
smartelijk ongeval te Walsoorden (Ned.) de 20 januari 1960.

Hoe dikwijls vallen onze verwachtingen verkeerd uit, hoe
dikwijls wordt onze hoop bedrogen.

Hier kan geen mensentroost helpen, hier kan God alleen
met Zijn eeuwigheid en wijsheid zalven. Deze vrouw kon
gerust nog plannen maken voor vele jaren. Zij stonden
beiden nog op de drempel van het leven dat schoon voor
hen openlag, voor haar en haar echtgenoot. Pas een paar
jaar in het huwelijk getreden zagen zij dat de toekomst
gerust kon worden tegemoet gegaan, want er heerste liefde
}n het gezin en materieel konden zij gemakkelijk door het
even.

De mens wikt, maar God alleen beschikt! Een stormwind
maakte een einde aan alle vooruitzichten. Als 'n strovuur
verspreidde zich de mare, algemeen was de verslagenheid
en op ieders lippen kwam de vraag : hoe is zo iets mogelijk.

Heer wij begrijpen niet altijd het waarom van het droeve
noodlot dat uit Uw handen komt, maar wij weten dat Gij
onze Vader zijt en dat Uw voorzienige hand het wel en
het wee door ons leven weeft, om ons dichter bij U te
brengen. Buigen wij dan, al snikkend maar met kristelijke
gelatenheid het hoofd en bidden wij overtuigd : Vader
Uw wil geschiede.

Dierbare familieleden, onverwacht word ik uit uw midden
getrokken. Gaarne was ik onder u gebleven, maar de Heer
beschikte er anders over. Toch zal ik rusten midden onder
u, opdat gij mij nooit vergeten zoudt in uw gebed en uw
offer. Stellen wij ons betrouwen op de Heer, van Wie alle
goed komt.

gevoelig aan Uw blijk van deelneming
in hun pijnlijken rouw, bieden UEd.

hun innigen dank.

kinderen,
Mijnheer Gaston VERKIMPEN,

DRUKK. DE MEESTER - OUDENAARDE

Mijnheer en Mevrouw Achilles DE SMET-VERKIMPEN en
Mijnheer en Mevrouw Florent VAN PASSEL-VERKIMPEN,

Mijnheer André VERKIMPEN,
Mijnheer Pierre VERKIMPEN,

Mijnheer Henri TAS,
De familién VERKIMPEN, VANDERDONCKT, TAS en MARTENS,

Mijnheer Richard VERKIMPEN-+VANDERDONCKT,
Mijnheer en Mevrouw August TAS-MARTENS,

Mevrouw Emma MARTENS,

Mijnheer Frederick TAS,

Zoet Hart van Jezus, wees mijn toevlucht. (300 d. afl.)




