Ik vertrouw op de Heer. Ps.
i

Te Oudenaarde, op 16 december 1960, versterkt
door de genademiddelen van onze Moeder de
H. Kerk, ontsliep in de vrede van Kristus

Mevrouw

Gabriélle, Zoé VERLEZ

echtgenote van de Heer
Philemon FONTEYNE,

geboren te Elst, op 28 augustus 1895.

Een sterke vrouw is zij, die met moed de zorgen
en beproevingen van het leven draagt, die aandacht
heeft met waakzaamheid en werklust voor de be-
langen van haar huis en daarbij vertrouwt op Hem,
wiens goedheid oneindig is.

Een goede moeder is zij, die zich geheel en al
geeft, die met en voor haar kinderen leeft en voor
hen allen een voorbeeld is van diepe godsdienstzin.

Beste man, ik dank u voor alles wat gij voor mij
gedaan hebt, en dat is veel geweest. Onze Lieve
Heer zegene u er om.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dankt God
met mij voor de jaren en gunsten die Hij mij gaf.
Het leven was mij lief en graag had ik nog bij u
gebleven, maar God heeft het in zijn alwijze Voor-
zienigheid anders beschikt en in zijn goedheid heeft
Hij een einde gemaakt aan mijn lijden. Hij heeft
mij liefdevol langs de louteringsweg van de ziekte
geleid naar de eeuwige Rust. Naast God waart gij
mijn troost, en veel van mijn lijden hebt gij ver-
zacht. In de hemel zal ik uw belangen aanbevelen
aan God, die mij honderdvoudig aan u zal laten te-
Lu%geven wat gij in volle toewijding aan mij gedaan

ebt.

LATEN WIj BIDDEN :

Wil, zo smeken wij U, Heer, aan de ziel van uw
dienares eeuwige barmhartigheid bewijzen, opdat het
haar voor altijd ten goede strekke dat zij op U ge-
hoopt en in U geloofd heeft.

Heer, geef haar de eeuwige Rust;en het eeuwige
Licht verlichte haar ; dat zij ruste in vrede.

Voor de steun van uw gebed voor de ziel
van haar overledene ; voor de troost van uw
medevoelen in haarrouw dankt u de familie

VERLEZ-FONTEYNE.




