Vader, in Uw banden beveel ik mijn geest.

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

JULIENNE VERLIEFDE,

weduwe van Miinheer
ALFRED DE SCHAMPHELAERE,

geboren te Qosterzele, op 4 juni 1884
en er godvruchtig overleden op 7 september 1962.

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

De duurbare overledene was een zorgzame echtge-
note en een liefdevolle moeder: gelijk zij zelf deed, zo
leerde zii haar gezin de weg bewandelen van de liefde
en de vrees des Heren.

Ze was een goed en godsdienstig mens. Eenvoudig
en sober van levenswijze, toegewiid aan de belangen
van haar gezin, rechtschapen en openhartig in haar
omgang met de naaste,

De beproeving is haar komen louteren, doch met
kristen moed en overgave aan Gods aanbiddelijke wil
droeg zij haar leed. Haar heengaan uit deze wereld
was voor haar verlossing uit kwelling en lichamelijke
ellende, een overgang naar het eeuwig geluk.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, Gij allen weet
wat ik voor u gedaan heb, hoe al miin werken en zorg
voor uw geluk waren. Gij hebt het mij beloond met uw
tedere genegenheid. Hebt dank voor al uw toewijding.
Blijft mij steeds indachtig in uw gebeden.

Duurbare familieleden, bidt voor mij.

Zoet hart van Maria, wees mijn toevlucht.

Drukkerij Lourdault' Qosterzele. -~ Tel. 70.56.19

Mijnheer en Mevrouw Laurent De Schamphelaere-Bekaert en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Georges Gillis-De Schamphelaere en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Armand De Schamphelaere-De Smet en kinderen ;

De familie VERLIEFDE ;
De familie DE SCHAMPHELAERE ;

De familie VAN WANZELE ;

De familie LIMPENS.

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in

hun rouw betuigen U hun innige dank.




