... De dagen van nu

nemen dezelfde aanloop

als die van gisteren.

Wij zijn opgestaan

en zagen dat alles anders was

de rijkdom van gisteren komt nooit terug.

DANKBARE HERINNERING AAN

ALBERT VERLINDEN

weduwnaar van
MARIE - MADELEINE VAN HELLEPUTTE

geboren te Michelbeke op 3 augustus 1913
overleden te Gent op 14 juli 1977.

De familie dankt U voor uw medeleven
en gebed

Filip en Myriam Lelieur - Verlinden
Jean-Pierre Verlinden en verloofde
Jean-Pau! Verlinden

Christa Verlinden

De familie Verlinden - Van Helleputte.

Ons vader heeft gewerkt
hij heeft in de wereld
belangrijke dingen ontdekt
om voor te werken.

Vandaag staan we voor een brutale
realiteit. Wij treuren omdat je al

te vroeg bent heengegaan.

We wenen omdat niets zal zijn zoals
voorheen.

We zullen je missen pa.

Maar de herinnering aan U is schoon
en we weten dat je nu gelukkig bent
bij moeder.

De familie dankt U, omdat je steeds een
bekommerde vader was, een liefdevolle
broer, werkzaam en eerlijk, een vrij man.

Laat ons niet eigenmachtig verder leven
God, en sta niet toe dat wij verkeerde
wegen opgaan, maar mag uw Geest macht
hebben over ons om naar het voorbeeld
van vader, ons in te zetten voor elkaar
en de weg op te gaan die naar de
Vrede voert.

drukk. Lelieur.




