O Maria, in het uur van mijn dood
toen mijn lippen Uw naam
niet meer konden aanroepen,
sprak mijn hart nog tot U.
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TOT ZALIGE GEDACHTENIS
aan onze teerbeminde Moeder
Mevrouw

Maria-Victorine Verlinden

echtgenote van Mijnheer Theophiel De Meyer.

Geboren te Elst de 9 Augustus 1877 en
godvruchtig overleden te St.Blasius-Boekel
de 31 Augustus 1954.

Lid van de Voortplanting des geloofs en de
wekelijkse Kruisweg.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten.

De mens wordt tot de arbeid gebo-
ren; dit was haar wel bekend, want zij
heeft haar brood in ledigheid niet gege-
ten. (Joh. V.T.)

Zij was een vrouw van groot geloof;
haar Ziel was sterk in het lijden en
schoon door haar deugden. Gelijk haar
leven stichtend was voor allen die haar
kenden, zo zal haar dood, hoewel on-
verwachts toch kostbaar zijn in de ogen
van God. (Matth. Sap.)

Beminde echtgenoot, mijn afscheiden
heeft uw hart met droefheid vervuld,
doch troost U met mij; Gods H. Wil zij
gezegend.

Mijn lieve kinderen en kleinkinderen,

gedenkt de zorg die ik voor U gehad
heb dag en nacht. Blijft volharden in de
wet van Cod, bemint elkander en ver-
geet mij niet in uw geheden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

De familién VERLINDEN, DE MEYER,
BORREMAN en VAN HEDDEGHEM,

danken U om Uw kristelijke
deelneming en gebeden.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst.




