Ik heb lang en gelukkig geleefd,

heb me met weinig tevreden gesteld,
niets gevraagd en veel gekregen,

en van alle dingen voldaan,

zachtjes ter Gode gegaan.

(Stijn Streuvels)

1.
Tot dankbare herinnering aan
Mevrouw
Marcelle VERMANG
weduwe van Odilon VAN DER STENEN
Geboren te Sint-Martens-Lierde op
7 oktober 1902 en godvruchtig overleden

te Opbrakel op 19 november 1999,
gesterkt door de gebeden van de kerk.

De namis wordt opgedragen in de
Sint-Pietersbandenkerk te Nederbrakel op
vrijdag 28 januari 2000 om 18.30 uur.

Moeder,

we zullen altijd jouw beeld bewaren.

Je hebt hard gewerkt, met een vanzelfsprekende
dienstbaarheid.

Aan velen heb je de kunst van het naaien bijgebracht.
Je was een sterke, fijngevoelige vrouw.

Je laatste levensjaren - vooral sedert de dood van
vader - waren getekend door toenemende zwakheid.
Oud worden ... het is hulpeloos worden,

en veel moeten ontvangen in plaats van geven ...

Je leven was schoon en goed.

Bedankt om je warmte, om je liefde.

We vertrouwen je nu toe aan God, je Schepper.

We bidden dat je nu in vrede rusten mag, bij vader,
en bij allen die je zijn voorgegaan

naar de Heer onze God.

Beste Julien,

vele levensjaren waren wij innig met elkaar
verbonden.

De wederzijdse zorg voor elkaar was deugddoend.
Dankjewel voor alles wat je voor mij gedaan hebt.

Heer, wij bidden U :
herinner U de naam van Marcelle,
en van allen die ons in de dood zijn voorgegaan.
Laat haar in vrede rusten nu
en binnengaan in uw land,
verlicht en vertroost.
Julien en Suzanne
VAN DER STENEN - DE SPIEGELEER (+)
dankt voor uw meeleven.

Uitvaartverzorging Geert bvba
Serpentestraat 19 - 9660 Brakel - Tel. (055) 42 03 80




