Ik had het leven lief

en kon niets beters wensen.

De dood kwam als een dief,

we zijn maar kleine mensen.

Nu blijft alleen een stil verdriet,

en in het huis dat hij verliet

hangt nog zijn liefde als een lied.
Maar wij verstaan de woorden niet.

Aandenken aan
de heer
Daniel VERMASSEN
echtgenoot van mevrouw
Marie-Thérese DE BOCK
geboren te Munkzwalm op 8 september 1927
en plotseling thuis overleden op 28 juni 2000.

Gesterkt door de H. Sakramenten.

Namis met offer op zondag 16 juli 2000 om 9 uur.

Lieve echtgenoot, lieve pa, lieve pépé,

Je was zo dierbaar voor ons,

en plots ben je heengegaan uit onze wereld.

Je leefde voor je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen.
Je was zo toegewijd aan je groententuin, en vooral je
hobby als kunstsmid.

Daar heb je de laatste jaren héél je ziel ingestoken.
Wij bidden u Heer, dat er niets van dit mensenleven
verloren zal gaan.

Dat al wat hem heilig was, geéerbiedigd mag worden
en dat hij in alles waarin hij groot is geweest tot ons
mag blijven spreken.

Wij bidden U Heer, dat hij mag voortleven in onze

gedachten en in zijn werken.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en de fami-
lies VERMASSEN - DE BOCK danken u voor uw

blijken van deelneming in rouw en gebed.
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