MEVROUW

Katrien VERMEERSCH

echtgenote van de heer Dany Gijselinck

mama van Jolien

Geboren te Ronse op 3 juli 1973 en
na haar bevalling van Jolien
onverwacht overleden op 31| juli 1997,

gesterkt door de H. Sacramenten.

Als de graankorrel...

Katrien,

Je hebt maar één enkele keer je kindje zielsgelukkig
aan je hart kunnen drukken,

je hebt maar één jaar met Dany kunnen dromen
van een hemeltje op aarde,

je hebt maar twee jaar je hart kunnen geven aan je
patiénten, van wie je zoveel hebt gehouden,

maar je hebt dit alles heel intens gedaan:

het vrouwtje zijn van Dany, het dromend voor-
bereiden van de kinderkamer, de gezellige kunstige
opsmuk van je woning, je zachtheid, de vriendelijke
dienstbaarheid en bemoediging van je mensen, je
innemende gemoedelijkheid:

dat was Jl), dat kon alleen jij op die manier

en daarom was je zo geliefd,

en daarom blijven zoveel mensen zozeer dankbaar,
en daarom wordt je zo betreurd.

‘Als de graankorrel in de aarde valt en sterft, brengt
hij veel vruchten voort.”

Mogen wij vertrouwen op die rijke vruchten van
die oogst?

Mogen wij vertrouwen dat Gods aanwezigheid
diepe wonde zal helpen helen?

Mogen wij vertrouwen dat jij van uit de hemel zult
zorgen voor je kindje, voor Dany, voor je ouders?
Zal jij de troost zijn en hun sterkte?

Daarvoor bidden alle mensen die met jou verbon-
den waren en die je liefhadden en waardeerden,
die je dankbaar waren om wat jij was.

Vaarwel Katrien.

Wij bidden dat jij nu onbeperkt gelukkig moogt zijn
in dit leven zonder einde, en dat je met ons
verbonden blijft.

Lieve Dany,

omwille van onze heerlijke liefde

en het geluk van ons kindje, vraag ik jou:
blijf moedig en sterk

want Jolientje is een stuk van mij

dat jij in haar kunt blijven beminnen.

De namis zal opgedragen worden op vrijdag 22 augustus 1997
om |9 uur.
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Ik zal je missen mijn liefste.

Tot ziens mama




