De rechtvaardigen zullen leven in alle eeuwigheid,
hun loon is bij de Heer.

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Karel Lodewijk VERMEULEN

Weduwnaar van Mevrouw Marie-Louise Van Den
Bossche.

geboren te St. Lievens-Esse de 1 Mei 1873, en zachtjes
in de Heer ontslapen te Woubrechtegem de 16 De-
cember 1952, gesterkt door de H. Sacramenten der
stervenden en de Pauselijke zegen in (Articulo Mortis)

Lid van de raad van de Kerkfabriek en van de
Bond van het H. Hart. -

OO
Eenvoudig en oprecht van harte, God vrezend, be-
wandelde Hij standvastig de wegen des Heren, en
stierf de zachte dood der rechtvaardigen die het ein-
deis van de aardse ellende en het begin van het eeu-
wig geluk in de hemel. (H. Bern.)

De duurbare overledene laat ons een voorbeeld
na van zachte goedheid, trouwe werkzaamheid en
vrome godsvrucht, waardoor Hij geecerd en bemind
werd door allen die Hem hebben gekend.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik heb U
goed en deugdzaam opgebracht; ik dank U voor de
zorgen die ge mij hebt besteed, nu ga ik moeder ver-
voegen in de Hemel vanwaar wij verder voor U zul-
len zorgen.

Samen met mijn bloedverwanten en vrienden blijft
myj indachtig in uw gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. 300d. afl.

ZoetHart van Maria wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

De familien VERMEULEN, VAN DEN BOSSCHE
en VAN DER BIEST
BEDANKEN

en Kinderen,

deren,

Heer en Mevrouw Achiel VERMEULEN-VAN DEN BOSSCHE

deren,
Heer en Mevrouw Paul DEN TANDT-VERMEULEN en Kinderen

Heer en Mevrouw Alfons DE VADDER-VERMEULEN en Kin~
Heer Albert VERMEULEN,

Heer en Mevrouw Robert VERMEULEN-DE SAVEUR en Kin~

Uitg: VAN BOXSTAEL, WOUBRECHTEGEM.
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