Geloofd zij Jezus Christus
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Bid voor de zielerust van
MEVROUW

Ida VERNIERS
echtgenote van de Heer Kamiel VAN DEN ABEELE,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 9 februari
1917 en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 14 april 1988,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Op lda's sterfdag, die een geboorte is tot eeuwig
leven mogen wij in dankbare herinnering bidden :
« God, dat wij verlost zijn en tot uw kinderen
aangenomen, hebben wij aan U te danken.
Schenk de uitverkorenen die zich aan Christus
hebben toevertrouwd, uw liefdevolle aandacht :
dat uw kinderen komen tot ware vrijheid en
het eeuwig leven erven, door onze Heer Jezus
Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de
eenheid van de Heilige Geest, God, door de
eeuwen der eeuwen. Amen. »

Wat is een moeder ? Wat is een vader? Dat
zijn een vrouw en een man die elkaar hun
trouw hebben toegezegd in goede en kwade
dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede of
rijkdom, en die trouw willen ze waar maken,
met Gods genade, al de dagen van hun leven.
Ida was die moeder, die haar kinderen uit Gods

hand heeft ontvangen en haar leven en hun le-
ven uit handen heeft gegeven: zoals het gebed,
hoger geschreven, ons dat in dankbare herinne-
ring doet bidden.
Ida heeft samen met haar echtgenoot en kinde-
ren gedurende zoveel jaren meegeleefd en mee-
geleden, vooral met haar zoon Eric; zoals Moe-
der Maria, O.-L.-Vrouw van VIl Smarten, mee-
geleefd en meegeleden heeft met haar godde-
lijke Zoon Jezus tot op zijn kruisdood.
En daarom mogen wij op dit gebedsprentje dit
oude. reeds zoveel herhaalde gebed bidden :

« Gedenk, liefdevolle Maagd Maria,

gedenk dat men nooit heeft gehoord,

dat iemand die tot U =zijn toevlucht nam,
verlaten is geworden.

Aangemoedigd door dit vertrouwen,

komen wij tot U,

met onze zonden

en met onze zorgen.

Versmaad onze gebeden niet,

maar neem ze goedgunstig aan

en wil ons verhoren.

o lieve Maagd Maria ».

De families

VERNIERS, VAN DEN ABEELE,
MAGINET, MARTENS,

danken U.
Namis : zondag 26 juni 1988 om 8.30 u.

Druk. Hans Maginet, St.-Maria-Oudenhove
Rouwleiding pvba Van Asbroeck en zonen (SMO)




