Dankbare herinnering aan

T
André VERPLANCKEN

weduwnaar van Mevrouw
Madeleine CNUDDE

geboren te Sint-Maria-Horebeke
op 12 december 1919 en thuis onverwacht
overleden op 14 september 2006,
gesterkt door het gebed van de kerk.

Lid OKRA Schorisse

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
danken u voor uw warme vriendschap,
uw gebed en uw blijken van medeleven.

Namis op zondag 29 oktober 2006 om 10.30 uur
in de dekenale kerk te St.-Maria-Horebeke.

Lieve pa,

We zijn zo trots op jou! Na een leven van
hard en liefdevol werken, was het verlies
van ma een grote klap voor jou.

Maar onze pa rechtte zijn rug, leerde voor
zichzelf te zorgen, dat op zijn 81%, dat is
een prestatie!

Pa had altijd belangstelling in het welzijn
van anderen, was altijd een positieve,
vrolijke en eerlijke man.

Lieve pa, lieve opa, lieve bompa, cher papi
des vaches, voor u blijft er altijd een warm
plekje in ons hart.

Je kinderen, kilein- en achterkieinkinderen.




Uitvaartzorg D’hondt, Oudenaarde, 055/31.11.33.




