Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Hnctns Vonpluntion

zoon van wijlen Arthur en Zulma
Verplanken - Haelterman

Geboren te Opbrakel op 17 maart 1935
en godvruchtig overleden
in het A.Z. Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 30 april 2006,
gesterkt door het sacrament van de
ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie Verplanken - Haelterman.

Lieve broer,

Uitgeput ben je heengegaan
je hebt die moeilijke,
onzekere tocht moeten aanvaarden.

Je ogen richtten zich op ons
en smeekten

je handen konden spreken
jouw stem bleef steken
maar we begrepen.

We moesten afscheid nemen
en met dankbare handen
weemoedig meedragen

al wat waard is

om niet te vergeten.

Je hield van het leven
eenvoudig - echt
en recht naar het hart.

Afscheid nemen

is het moeilijkste
in het leven.

Namis op vrijdag 2 juni 2006 om 18.30 uur in
de parochiekerk Sint-Martinus te Opbrakel.
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