Voor iedere genodigde zegt de Heer :
« |k’ ben de weg, de waarheid en het leven ».
(Joh., 14.0).

IN DE VREDE VAN DE HEER
RUSTE DE ZIEL VAN
DE HEER

Marcel,
Karel VERPLANKEN

geboren te Opbrakel op 24 juli 1931 en
godvruchtig overleden in het Sint-Franciscus
Ziekenhuis op 28 juli 1993,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

We willen ons medeleven betuigen in de
rouw aan de familie, die op een maand 'n half
hun zuster Mariette, veel te vroeg en toch zo
ja jammer, en nu hun broer Marcel komen te
verliezen. Moge de Heer hen vertroosten en
versterken in die beproeving.

Marcel was een man met een grote werklust,
vroeger in zijn beroep werkte hij tot tevreden-
heid van zijn werkgevers, later op de boerderij
heeft hij zich ingezet, vroeg en laat, bij het
wisselen van de seizoenen, gelukkig en tevre-
den, soms teveel, op het bedrijf. Acht jaar
getroffen door ziekte, moest hij zijn arbeid
verminderen, tot het vroegtijdig einde kwam.

Het leven door was hij doodbraaf, rechtscha-
pen, eerlijk en heeft buitenmate hard gewerkt.
Hij ruste nu bij de Heer in vrede bij al dezen
die hem in geloof zijn voorgegaan.

Wij dragen hem nu ten grave,

in de gelovige overtuiging,

dat Gods liefde zo groot is,

dat hij ook deze mens,

draagt tot over de dood heen,

aan den overkant van het eeuwig leven.

Mijn broer, zuster en schoonbroers, we heb-
ben onze ouders een gelukkigen ouden dag
bezorgd in ons gezin. Mijn oprechten dank,
voor alles wat ge voor mij geweest zijt en
gedaan hebt, tijdens het leven en vooral tijdens
mijn ziekte, aan geduld, zorg en toewijding.

Wij bidden, dat Gods vrede en liefde hem
nu moge omgeven. Zijn heerlijk en eeuwig
hiernamaals. Wij danken de Heer voor zijn
woord en belofte.

Namis :
op zondag 22 augustus 1993 om 9 u. 30.

t

De families
VERPLANKEN en HAELTERMAN,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. A. De Borre - Mincke -  (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49




