+ VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

Albertine VERPOEST

echtgenote van
de Heer Stefanus DECUBBER

geboren te Schorisse op 11 januari 1923 en god-
vruchtig overleden te Ronse op 4 juni 1974,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Het aardse leven is broos en vergankelijk, vol
beproevingen en harde strijd ; de dagen van diep
oprecht geluk zijn klein in aantal.

Was haar leven maar kort, het was toch zeer
rijk aan verdiensten. Waar zij het grootste be-
lang aan hechtte was : aan God geven wat God
toekomt | De zondagsmis zou zij voor niets ter
wereld verzuimd hebben, ook al veroorzaakte
de ziekte haar last en pijn: waarachtig, een
edel voorbeeld voor haar geliefde kinderen en
voor ons allen! In het dagelijks gebed putte
zij de kracht die zij nodig had om alles ge-
duldig te dragen.

Beste man, samen hebben wij, ondanks alles,
ons geluk gevonden in het aanvaarden en het
volbrangen van Gods Heilige Wil ; samen hebben
wij gezwoegd voor ons huisgezin. Het werk is
niet af ; voortaan sta ik U bij van uit de hemel.
Heb goede moed. |k dank U voor alles.
Dierbare kinderen, vaartwel ! Blijft de weg volgen
die ik U heb gewezen, leeft in het besef dat het
vergankelijke vlug voorbij is, en dat alleen het
goede dat wij doen blijvende waarde heeft voor
God en de eeuwigheid. Weest voor vader en
voor elkaar een hechte steun, door volle onder-
werping en vertrouwen in God die ons allen bij
Hem verwacht.

Kleinkinderen, familie, beste vrienden en ken-
nissen, ik vraag U allen een vurig en hartelijk
gebed.

haar echtgenoot ;

De Heer Stefanus DECUBBER-VERPOEST,

De Heer en Mevrouw Christian DECUBBER-VAN OVERMEEREN,

De Heer en Mevrouw André DECUBBER-THIENPONT,

Jongeheer Paul DECUBBER,
Jongeheer Luc DECUBBER,
Jongeheer Frank DECUBBER,

haar kinderen ;

haar kleinkinderen ;

Jongejuffer Nathalie DECUBBER,

De families VERPOEST, BOULLARD, DECUBBER en LABIAU.

DANKEN U OPRECHT VOOR UW GEBEDEN
EN KRISTELIJKE DEELNEMING.

sanderus




