Het leven is lang, is kort, ... wat zijn maatstaven?
Het zijn niet de lengtes in jaren die tellen
maar wel de intensiteit van het leven
en de levenswijze ... de levensstijl.
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Hij had het van huis meegekregen - de werkkracht, de
onverdroten inzet, de eerlijke sportiviteit, de rechtvaardig-
heid en voornamelijk de gezonde humoristische kijk op
het leven. Het zal wel typisch zijn bij sportmensen dat
het harde knokkers zijn, dat het winnaarstypes zijn, maar
dat zij in hun succes toch nog eenvoudig en voornamelijk
eerlijk kunnen blijven.

Joris had deze menswaardige houdingen van jongsaf
gezien, beleefd, verworven en heeft ze zelf dag na dag
gerealiseerd. Afscheid nemen van zo iemand doet pijn,
lijkt wel onrechtvaardig, is misschien wel onaanvaardbaar.
Zijn diepmenselijke boodschap die hij aan velen van ons
doorgaf, kunnen in deze moeilijke momenten niet alleen
een troost maar ook een grote steun betekenen voor ons
allen. Wij brengen in herinnering zijn optimisme, zijn

humoristische opmerkingen en zijn vriendschappelijke
houding die hem bij velen, heel velen zo minzaam maak-
te.

Ik neem afscheid van mijn moeder, die mij zo nauw
aan het hart lag en wie ik dankbaar ben voor het leven
met zoveel onvoorwaardelijke kansen. 1k neem afscheid
van mijn vrouw, dochter en schoonzoon, met wie ik zo-
veel tedere momenten heb meegemaakt. Uw inzet en
genegenheid hebben mij intens gelukkig gemaakt, en de
gedachten aan zoveel mooie momenten moeten u door-
heen deze moeilijke dagen kunnen helpen.

Ik neem afscheid van mijn zuster, schoonbroers en
schoonzusters met wie ik blij was en mooie momenten
meegemaakt heb. Blijf ook nu nog regelmatig mijn vrouw
een steuntje geven. Ik neem afscheid van familieleden,
goede vrienden en sportmakkers en dit in dankbaarheid
voor alles wat we samen mochten meemaken en realise-
ren. Ik hoop dat mijn gedachtenis bij u nog verder mag
leven. Gedenk mij in deze Eucharistie wat een dankmis is
voor mijn negenenvijftig lentes !

Om uw aanwezigheid, om uw gebed, om uw woorden
van genegenheid en troost, danken wij U van harte.
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