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Heer, ontvang in uw rust en vrede de ziel
van Mevrouw

Maria VERPOEST

echtgenote van de Heer
Lucien VAN WIJMEERSCH,

geboren te Opbrakel op 1 oktober 1906 en

overleden in het Rusthuis te Zottegem-Velzeke
op 28 september 1975,

gesterkt door de genademiddelen van de Heer.

Wij allen hopen oud te worden, maar vre-
zen de ouderdom. En dat is omdat het, zo-
als de grote Goethe schrijft, een kunst is
met liefde en geduld de last en de beproe-
vingen van de ouderdom te dragen.

Maria was een goede echtgenote, een
voorbeeldige vrouw ; zacht en vriendelijk, on-
berispelijk van gedrag, doordrongen van huis
uit, van vrome kristelijke gevoelens. Zij is
een stille vrouw geweest die geen opmerkbare
daden heeft gesteld, maar die de kunst ver-
stond gedienstig en huiselijk te zijn. Samen
met haar man heeft zij in lief en leed, in
wel en wee meegebouwd aan een zekere
toekomst van geluk en welstand en als de
jaren van een stille rust op een mooi plekje
van het Brakelbos waren aangebroken, heeft
zij stilaan door een kwijnende =ziekte af-
scheid genomen van al wat haar dierbaar

was, met de hoop, wanneer de zon van dit
aardse leven ondergaat, dat voor ieder kris-
ten mens de dageraad rijst van een nieuw
bestaan.

Mijn dierbare Lucien, met mijn lieve moe-
der, die ik in lengte van dagen in ons mid-
den heb mogen bewaren, dank ik U voor al
uw goede zorgen en toewijding, voor al het
goede dat U vrolijk en blij met een joviaal
hart ons hebt geschonken. Samen hebben wij
veel gelukkige dagen gekend, andere waren
doorzaaid met lijden en tegenslagen. In al-
les hebt U om bestwil gehandeld. De Heer
lone het U.

Mijn dierbare familieleden, vrienden en ge-
buren, bij U heb ik altijd steun, troost en
geluk gevonden, allen en in alles waren wij
als één grote familie. Dank! Vertroost en
versterkt Lucien in die droeve dagen.

Namis : zaterdag 25 oktober te 18 u.

De families VERPOEST, DE PESSEMIER,
VAN WIJMEERSCH, VAN DE WATTIJNE,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




