Voor een goed kristen mens is de dood slechts
het begin van eeuwig leven...

Tot vroom aandenken aan

MEVROUW
Marie Elodie VERPOEST

weduwe van de heer Omer VANDENDRIESSCHE

geboren te Maarke op 4 september 1899 en vredig
in de Heer ontslapen te Etikhove op 26 mei 1996,
gesterkt door de Heilige Sacramenten.

De families Verpoest - Van Huffel -
Vandendriessche en Vandendriessche.
danken U voor uw gebeden en blijken van

innige deelneming.

De namis heeft plaats op zondag 23 juni 1996 om
10 uur in de St.-Britiuskerk te Etkhove.

Wat is het leven van de mens, ook al wordt hij
oud; bij de eeuwigheid vergeleken is alle
lengte van tijd kort.

Gelukkig hij die wijs en kristelijk door de
wereld ging.

Onze dierbare overledene Elodie was een stil
en goed mens, diepgelovig en vroom. Het leven
toonde haar goede maar ook kwade dagen. Al
is zij oud mogen worden, veel te vroeg moest
zij afscheid nemen van haar geliefde
echtgenoot.

De laatste jaren van haar leven vond zij een
goede thuis in het rusthuis te Etikhove, waar
zij mocht genieten van een rustige oude dag.
Moge het de Heer behagen deze vriendelijke
minzame vrouw de eeuwige vrede te schenken.
Dit is de oprechte wens van haar kinderen en
kleinkinderen en allen die haar liefhadden en
hopen op een blij weerzien in de hemel.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.

Begrafenissen D’HONDT, Oudenaarde, 055 /31.11.33.
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