Ik stierf. Maar God verleende mij
't geen God alleen kan geven
van in de hemel eeuwig blij
en eeuwig lang te leven.

1-
Bid voor de zlelerust
van de Heer

MARTIN, ROGER VERROKEN
echtgenoot van Mevrouw
VALENTINE COPPENS

geboren te Ronse op 3 april 1911
en er schielijk overleden op 20 mei 1978,
gezalfd met de H. Olie.

G. Gezelle

Houd steeds voor ogen dat het leven geen ijdele
droom is; maar een werkelijkheid, die op de
eeuwigheid steunt. Vervul uw taak want de nacht
komt. Carlyle

Nadat hij veel heeft geleden, scheen hij van een
goede rust te mogen genieten. Plots werd hij van
ons weggenomen. Moge hij bij God de rust vinden
en het eeuwig geluk, waar hij als goede kristen
steeds heeft in geloofd.

In U, Heer heb ik vertrouwd. In eeuwigheid zal ik
niet teleurgesteld worden.

Mijn goede vrouw, wees sterk. Eens zien we
elkaar terug. Dank voor alles wat gij voor mij
gedaan hebt.

Mijn kinderen en kleinkind, troost U in de ge-
dachte dat U altijd goed zijt geweest voor mij,
draag gij nu zorg voor moeder die ik te vroeg heb
moeten verlaten. Houd mijn gedachtenis in eer.

Mijn verwanten en vrienden, bid veel voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Mevrouw Martin, Roger VERROKEN, geboren Valentine COPPENS,
Heer en Mevrouw André VERROKEN-VAN OVERMEEREN,

Mejuffer Mireille VERROKEN,

De families VERROKEN, GYSELINCK, COPPENS en ASSEZ,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft

.



