God is Liefde!

WIL IN UW VROOM GEBED GEDENKEN

ZUSTER LEONARDA
Anna, Julia VERSCHUEREN

Zij werd geboren te Wannegem-Lede
op 20 november 1907 en
deed professie als zuster van Maria te Nederbrakel
op 30 april 1928.
Zij ging ons voor naar de eeuwige vreugde
in Maarkedal op 19 februari 1992.
Zij werd gesterkt door het sacrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Om uw gebed
en blijken van christelijk meeleven
danken wij u van harte.

E.H. A. Schatteman, Alg. Directeur
De Alg. Verantwoordelijke en de zusters van Maria
De families Verschueren - De Visscher.

Begr. D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde

Zuster Leonarda was zo stil geworden de laatste ja-
ren. Het afscheid van de dingen was al een heel
tiidje bezig. En toch was haar heengaan onver-
wacht.

Voor jou, zuster Leonarda, kwam de Heer zeker niet
onverwacht. De weg naar binnen was reeds lang
begonnen...

We hebben je gekend als een gelukkige zuster van
Maria. Meer dan 40 jaar in dienst van de school te
Nederbrakel, was het uw grote zorg als «orde-
meesteres» dat de kinderen leefden in een nette om-
geving. Voor de internen, vooral voor de kleinsten,
was je vol attenties. Je grootste liefde ging er naar
de zieke kinderen. Ja, jij bleef hangen in de herin-
nering van heel veel oud-leerlingen als een zorgen-
de moeder.

Om je gemeenschap was je blij en dankbaar. En
ook je familie droeg je diep in 't hart, vooral je zus
Bertha, en 't was wederkerig!

Je gebedsleven was de dragende kracht voor het
trouw vervullen van elke zending maar ook voor het
kruis dat op uw weg werd geplant.

Je bleef getekend na die heelkundige behandeling,
maar zijt moedig de lasten blijven dragen.
Dankbaar om de genegenheid en de goede zorgen
van je medezusters, eerst in Brakel en vooral de
laatste jaren in Maarkedal, waar ook het verplegend
personeel je zo attentievol omringde, heb je allen
opgenomen in je biddend hart, samen met nog veel
intenties die je dierbaar waren.

Dank om dit schone leven hier te midden van ons.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde




