"Ik ben de verrijzenis en het leven!,,
(Evangelie van de H. Mis der overledenen.)

t
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Achiel VERSTICHELEN
echtgi};)s; \@xz{y{r;vmuw

geboren te Nederbrakel op 20 januari 1890 en er
godvruchtig overleden op 30 januari 1964,
gezalfd met het H. Oliesel
"in extremis,,.

Lid van de Bond van het H. Hart en andere god-
vruchtige genootschappen.

Oud-stijder 1914-1918.

Voor ons, gelovigen is de dood niet
het einde, maar het begin van het leven.
Op aarde is niets zeker, niets duurzaam.
Altijd komt de dood ongelegen, altijd
onverwacht.

Gods wegen zijn niet onze wegen.
Hoe pijnlijk het ook weze te moeten
heengaan, toch hebben we deze gron-
dige troost : aan de overzijde van het
graf wacht Hij die de dood overwon in
zijn glorievolle verrijzenis, want daar
ontvangt de Heer de rechtvaardige om
hem eeuwig te belonen.

Rechtvaardig was hij voor wie wij van-
daag bidden : zijn leven lag in de lijn
van Gods wil- en geboden ; zijn voor-
bije leven getuigt daarvan.

Duurbare echtgenote, beste kinderen,
vaartwel en mochten wij allen elkander
wederzien bij de Heer. Hebt dank voor
de genegenheid en toewijding. Ik vraag
U voor mijn zielerust te bidden in uw da-
gelijks gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De Families
VERSTICHELEN,
WATTE,
VIVILE,
VAN CAUWENBERGE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




