WAAKT ! (Marc 13.35) -
.I.
Zalig aandenken aan de onsterfelijke ziel
van Mijnheer

Cyriel VERSTICHELEN
“Maria DE COCK.

geboren te Parike, de 5 mei 1904,
en er schielijk overleden de 21 september 1961,
voorzien van het H. Oliesel in extremis.

In iedere levensomstandigheid moet men de
Hand van God zien en nooit vergeten dat
deze Hand zich leiden laat door zijn Hart.

Waakt, want ge weet niet op welken dag
de Heer zal komen. Weest dus bereid, want
de Mensenzoon komtop een onverwachtuur,

De duurbare overledene was een werkzaam
man en ging fier over de ambacht welke hij
uitoefende. Zijn omgang met de anderen
droeg een stempel van vriendelijkheid en
genegenheid.

Wie voor de overledenen bidt, beoefent alle
werken van barmhartigheid tegelijk. Laat
ons gebed voor deze overledene er dan ook
een zijn van volledige overgave aan Uw
oneindige barmhartigheid.

Dierbare echtgenote, kinderen en familie-
leden, hebt dank voor uwe genegenheid.
Woeest allen mij indachtig in uwe gebeden.

~

Moge het plotselinge afsterven van vader u
leren, dat het leven kort is, en steeds bereid
te zijn.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

O.L. Vrouw, bid voor hem.
H. Lambertus, bescherm uw kind.
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Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familien VERSTICHELEN,
DE COCK,
DE KONINCK,
MINCKE.
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