Als iets liefs ons verlaat
blijft toch de liefde...

.1..

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Irma VERSTICHELEN

echtgenote van de Heer Gi f D ‘man.

Zij werd geboren te Nederbrakel op 2 november
1927 en is godvruchtig thuis overleden
op 12 november 1992.

Voorzien van de HH. Sakramenten

Het leven van deze eenvoudige vrouw werd ge-
kenmerkt door toewijding en zorg aan haar huis-
genoten. Ook al was het de laatste jaren waarin
zij door ziekte getroffen werd soms zwaar, steeds
bleef zij geduldig, vol vertrouwen en moed. Nooit
zou zij geklaagd hebben.

Beminde echtgenote, dank voor die jaren van
hulp, verzorging en liefde die jij me gaf.

Wij vertrouwen er op dat Jezus de Heer, nu
meer dan ooit haar nabij blijft.

Met moeder bidden wij :

« Heer Jezus, Gij de Verrezen Heer,

waar mensen samenzijn. zijt Gij bij ons,
omdat wij met U.

kinderen zijn van dezelfde Vader ;

waar mensen treuren,

schenkt Gij rust en vrede,

waar mensen angstig zijn,

zijt Gij hun kracht en toekomst.

Geef aan onze geliefde moeder uw eeuwig leven
Wees Gij haar vreugde,

verwelkom haar in de heerlijkheid van Uw gene-
genheid. Amen. »

De families

VERSTICHELEN, DETEMMERMAN,
WATTE, DECOUVREUR,

danken U.

Namis : dinsdag 8 december om 19 u.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer - Dotselaere, Brakel




