God geeft de tijd bij dag en jaar

ach, neen, bij kleine tikskes maar

en 't laatste tikske komt alesr

men peist of weet, eilaas te zeer! (G.G)

BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

Jeanne Verstichelen

echtgenote van de Heer
MARCEL DELESTREE

geboren te Everbeek op 30 januari 1926 en
aldaar schielijk overleden op 26 februari 1972.

Wij kennen zo weinig onszelf, dat verschei-
dene mensen menen te zullen sterven wan-
ner ze gezond zijn en anderen menen gezond
te zijn wanneer ze zich nabij de dood be-
vinden. (Blaise Pascal)

Niemand, en zeker zijzelf niet, zal gedacht
hebben dat de dood zo nabij was toen ze
zich gereed maakte, om na haar ziekte weer-
om op te staan en haar bedrijvig leven ver-
der te zetten. Nu is ze tot rust gekomen
rust na een opgeruimd zorgen voor haar ge-
zin, rust na al haar dienstbetoon bij geburen
in ziekte en gezondheid.

Omwille van haar gedienstigheid en toe-
wijding verhopen en bidden wij dat de eeu-
wige, gelukkige rust haar moge te beurt vallen.

Zij was een goede echtgenote en moeder,
een blije gebuur die hoopte nog vele jaren
haar gezin en kennissen gelukkig te maken.
God heeft ze geroepen. Doch moeders gaan
maar sterven niet. Zij leeft en waakt over
de haren.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families
VERSTICHELEN,
DELESTREE,
DUBOIS,

DE STERCKE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank uU.

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek




