Gezegend zij God, die deze mens geschapen
) heeft naar Zijn beeld.

t

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Julien VERSTICHELEN
weduwnaar van Mevrouw
Lea DE BRAEKELEER

geboren te Everbeek op 5 juni 1924
en godvruchtig overleden in het Algemeen
Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem
op 5 april 1990,
nadat hij de Pauselijke Zegen en de
Ziekenzalving ontvangen had.

Jaren de zorg dragen voor een gezin en
het voorzien van alles wat nodig is, daarbij
geruime tijd een zieke echtgenote begeleiden
in het leven, en dan tenslotte zelf aan de
ziekte ten onder gaan, dat is het leven ge-
weest van deze goede echtgenoot, van deze
lieve vader. Hij kende het rouwproces om de
dood van zijn echtgenote en tevens wou hij
er in slagen van zijn huis dezelfde thuis voor
zijn kinderen te maken als in de tijd dat hun
moeder nog leefde. Julien heeft werkelijk de
volle verantwoordelijkheid op zich genomen
tegenover hen die hem werden toevertrouwd.
Zijn kinderen hebben dit steeds gewaardeerd en
hun talrijke bezoeken aan hun vader waren dan
ook als dankbetuigingen voor het leven dat hij
voor hen had doorgebracht.

"Lieve Pa, uw dood heeft ons allen pijn-
lijk bedroefd. Niettegenstaande wij allen zelf
een gezin hebben, voelden wij ons als wezen,
op het ogenblik dat gij heen zijt gegaan: ''wij
hebben nu niets meer'' zeiden we tegen elkaar.
Uw leven van goedheid en plichtsvervulling
tegenover uw naastbestaanden heeft ons zo aan
u gehecht. Uw kleinkinderen, waarvan gij zoveel
hield, ook zij zullen u missen, want ook zij
voelden aan dat gij zoveel van hen hield."”

Nu dit hart dat zo van het leven en van
de mensen heeft gehouden, stil gevallen is,
bevelen wij, Heer God, deze mens in uw han-
den. Wij zijn dankbaar dat hij ons vader mocht
zijn, en bidden U, Heer, laat hem samen met
ons moeder delen in de vreugde die Gij hebt
bereid voor allen die hun taak vervulden in
dit leven.

Noél en Marleen HAEGEMAN - VERSTICHELEN

en kinderen Karen en Wouter,

José en Katleen VERLIEFDE - VERSTICHELEN

en kind Vanessa,

Johan en Karina VERSTICHELEN-VAN KERCKHOVE

en kind Davy,

De families VERSTICHELEN, DE BRAEKELEER,
VANDEWATTIJNE en VAN DER STICHELEN,
danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Namis : zondag 24 juni om 7 u. 30.

Begr. en Krem. L. Haustraete - Steenhuize




