De Heer gaf hem ons, de Heer
ontnam hem ons. Zijn Heilige
Naam weze gezegend.(Boek Job)
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BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer

Cyriel VERVAECK

weduwnaar van Mevrouw
Augusta DE SLOOVER,
geboren te Zulte, 28 Juli 1878,
en er godvruchtig overleden, 9 Augustus 1955,
Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

Gelukkig de man die de raad der goddelozen
niet volgt en niet de weg der zondaars betreedt;
maar die zijn vreugde vindt in Gods Wet, en dag
en nacht die wet overweegt. Hij is als de boom,
aan stromend water geplant, die zijn vrucht in
overvloed geeft. Al wat hij doet zal gedijén.

Ps. . 2-4

Een in-goede man is van ons heengegaan, een
voorbeeld voor ons allen, die enkel maar geleefd
heeft voor God en voor de zijnen, en dan ook
door iedereen die hem kende geéerd en bemind
werd.

Eerlijk, godvrezend en hartelijk in den omgang,
altijd opgeruimd en onderworpan aan Gods H.
Wil, heeft hij de laatste maanden doorgebracht;
maar toch altijd vol vertrouwen in Gods vader-
lijke Goedheid, die alles ten beste schikt voor
zijn kinderen. Zijn aandenken zal altijd bij de
zijnen levendig in ere gehouden worden en da-
gelijks zullen ze God danken dat Hij hun zo 'n
heilige vader geschonken heeft.

Dierbare kinderen, ik heb getracht U in alles
als een voorbeeld véér te gaan. Sinds lang had
ik mij alle aardse genoegens ontzegd, om enkel
maar aan de eeuwige waarden te denken.

Ik ben er God dankbaar om dat Hij mij zoveel
troost geschonken heeft, en vraag Hem enkel als
laatste weldaad, dat Hij het zaad dat ik getracht
heb in uwe harten te strooien, tot vollen was-
dom te laten gedijén. Leeft in de gedachtenis
aan mij en aan Moeder-zaliger, eendrachtig met
mekaar en houdt de liefde die onze sterkte was,
ongeschonden. In die hoop gesterkt heb ik het
leven verlaten, en daarvoor zal ik God in den
hemel ten beste spreken. Ik dank U allen om
uwe innige genegenheid en om uw tedere zor-
gen waarmede Gij mij zo liefdevol hebt omringd.
De Heer zal uw Beloner zijn.
Dierbare familieleden en vrienden, hebt dank
om alles en bidt de Heer voor mijn zielerust.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
( 300 d. afl. )

Mejuffer Eliza VERVAECK,
Mejuffer Maria VERVAECK,
Mejuffer Madeleine VERVAECK,
zijn kinderen,

De familién VERVAECK - DE SLOOVER.

Uw gebed was een zoete lafenis
voor onze duurbare overledene,
uw deelneming een ware troost
voor de familie.
Wij bedanken U.

. J. Den Tandt, koster, Zulte




