,,Kom, goede en getrouwe dienaar,
treed binnen in het huis van Uw Heer !"’

.I.

GELOVIG AANDENKEN AAN MIJNHEER
Prosper Constant VERVAENEN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Maria Elisa DE ROCKER

Geboren te Oosterzele op 14 november 1902
en zacht overleden te Zottegem

op 2 oktober 1939.

Voorzien van de H. Sacramenten der Kerk.

Elisa DE ROCKER,

Julien en Cecilia
VERVAENEN-VERHOEYEN(1)-HOSTENS,
Ghislain en Olga VERVAENEN-EECKHOUT,
Julien en Ghislaine WANZEELE-VERVAENEN,
en hun kinderen en kleinkinderen,

De families VERVAENEN, DE ROCKER,
GILLIS en SCHIETTECATTE,

danken U voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.

Een mens rechtschapen van woord en daad,
werkzaam voor gezin en familie, eerlijk op
de graad, gedienstig voor ieder aan wie hij
een plezier kon doen. Zo was Prosper: de
eenvoud en goedheid in persoon.

Hij was een gelovig man, een eenvoudig
christen. God mocht in zijn leven veel be-
tekenen om hem voor te gaan op de rechte
weg.

,,Kom goede en getrouwe dienaar, neem bezit
van het Rijk dat voor U is voorbereid.”

Beste Lieske, wij waren samen één van hart
en geest, hebben samen voor onze kinderen
en kleinkinderen gewerkt en gezorgd : wij
waren samen gelukkig in onze staat. God
moge U nog vele gelukkige jaren geven in
mijn dankbaar aandenken ! Dank U, beste
Lieske !

Beste Kinderen en Uw gezinnen, het moge U
allen echt goed gaan: U weet hoezeer wij
U daarin hebben aangemoedigd. Blijft één
rond Moeder Elisa in dezelfde vrede en
trouw. God zij met U.

Beste Familieleden, Vrienden en Buren, het
was goed tussen ons, wij waren echte Vrien-
den voor mekaar. Dat God U van alle kwaad
beware en U in alle goeds bevestige op Zijn
wegen.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons
nu en altijd. Amen.
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