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Van die goeden waart gij één,
de wereld ziet er over heen,
God echter zal 't wel openbaren.  (P. Reypens)
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BID VOOR DE ZIEL VAN

Heer René VETSUYPENS

echtgenoot van Mevrouw Elisa STEVENS
geboren te Deftinge de | | april 1885 en er god-
vruchtig overleden de |8 maart 1961, gesterkt
door de laatste HH. Sakramenten en de Pauselijke
zegen "'In articulo mortis''.

Een goed mens is van ons heengegaan, een man
van diep en daadwerkelijk Geloof. Hij was een-
voudig van aard en levenswijze, 'n bewijs van
mensen die de aardse zaken naar hun juiste ver-
houdingen weten te beoordelen. Zijn afsterven
was dan ook zo eenvoudig en stil zoals zijn ganse
leven.

Hij kan terugblikken op een leven van werk-
zaamheid en zorg, niet voor zichzelf, nooit voor
het uiterlijke, alleen maar uit Plicht en zorg voor
Vrouw en kinderen.

Zijn kruis, dat hem jarenlang zwaar drukte,
droeg hij heldhaftig : zijn laatste beproevingen
van het lichaam heeft hij aanvaard zoals iemand
die zich definitief verzoende met Gods laatste
wilsbeschikkingen. Wij die hem dikwijls bezoch-
ten bewonderden steeds die mannelijke en blijde
berusting. Wij mogen geloven dat God het als
een genade schenkt aan uitverkoren zielen, de
laatste louteringsweg naar de Hemel hier op
aarde te mogen voltrekken !

Dierbare Echtgenote, trouw en sterk hebt gij
mij bemind. Een steun en sterkte waart gij mij
gedurende ons gans huwelijksleven! Heb dank
voor uw goede zorgen en toegewijde overgave.

Geliefde Kinderen en Kleinkinderen, gij waart
mijn levensgeluk, mijn opbeuring tijdens mijn
langdurige ziekte. |k dank U om uw liefde en
genegenheid. Mocht Moeder ook verder van U
allen die trouwe hulp entroost ondervinden.
Bidden wij nu voor elkaar !

Beste Familieleden, Vrienden, schenkt mij in
blijvende genegenheid nu ook de steun van uw
gebed.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor
hem.

De familien VELSUYPENS,
STEVENS,
DE COCK en
VERCLEYEN

danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-
ming in hun pijnlijke rouw.

VAN DE MAELF




