« Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven... »

T

Gedenk in Uw vroom gebed
MEVROUW

IRMA VEYS

weduwe van de Heer

Maurice VANDEN DAELE

geboren te Volkegem op 17 juni 1894
en zacht in de Heer ontslapen te Nukerke
op 22 april 1975, voorzien van de genade-
middelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Nooit kunnen wij teruggeven wat moeder
voor ons gedaan heeft: ons leven gegeven,
ons leren lopen en spreken, ons leren delen
onder elkaar, ons leren blij en gelukkig
zijn om het geluk van de ander... en als
ze niets meer kon, bidden voor ons, en ons
leren sterven, alles loslaten om alléén naar
God en naar haar geliefden te gaan.

Laten wij dan met dankbaarheid en liefde
dat leven gedenken. Een leven van warme
hartelijkheid, vreugde en mildheid, maar
op het einde ook een leven van eenzaam-
heid, gelatenheid en stilte, maar ondanks
alles van blijvende blijmoedigheid.

Dat zij, die in U geloofde en op U ver-
trouwde, o Heer, moge opgenomen worden
in Uw Eeuwige Heerlijkheid en Vreugde.

0. L. Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

De

heer en mevrouw Marcel VANDEN
DAELE-VAN DE MAELE en kinderen
Dirk, Geert, Erwin, Marijke,

heer en mevrouw Pierre BELLINCK-
VANDEN DAELE en kinderen Jean-
Paul, Marie-Paule, Patrick,

heer en mevrouw René VANDEN DAE-
LE-DE BAEREMAKER en kinderen
Maxime, Michéle, Bernard,

heer en mevrouw Leon DE VOS-VAN-
DEN DAELE en zoon Frank,

families VEYS, VANDEN DAELE,
GODEFROIDT en AELGOET,

danken :
voor uw blijken van deelneming.

Vandevelde, Oud.




