PRIEZ POUR LE REPOS DE L'AME DE
MONSIEUR

Michel VEYS

époux de Madame
Simone DETIMMERMAN
né a Renaix le 22 novembre 1899

et y décédé le 9 novembre 1984,
muni des derniers Sacrements

Notre vie sur terre est un don mutuel, les uns aux
autres et également une vie avec le Christ. "Aime ton
Dieu de tout ton cceur, de toute ton ame, de toutes
tes forces et ton prochain comme toi-méme”.

Ce jugement apparteint a Dieu et non a nous, pau-
vres humains.

11 fut un travailleur silencieux, actif ; vivant pour ses
enfants, au jour le jour dans son entreprise agraire.
Au foyer il fut un bon Pére de famille, 'homme sou-
cieux, afin de procurer a tous le pain quotidien ; lui,
si choyé par son épouse.

Et brusquement tout est fini !

Chere épouse, chers enfants, la douleur d’'un si
grand vide sera grande. Ne pleurez pas comme ceux
qui n'ont pas d’espérance, vous avez toujours pris
soin de moi ; puisse le souci de notre entreprise
étre une source de bonheur familial. Souvenez-vous
de moi dans la priére familiale, afin que je ressuscite
avec le Christ a la vie éternelle.

La famille remercie.

Funérailles DEVOS, Fiertelmeers, Renaix

1.

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Michel VEYS

echtgenoot van Mevrouw
Simone DETIMMERMAN
geboren te Ronse op 22 november 1899

en er godvruchtig overleden op 9 november 1984,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten

84j...:isdithetleven waarvoorwijgewerkthebben ?
Ja en neen.

Ja : want wij hebben het geluk gekregen hem zolang
in ons midden te kennen en te waarderen.

Neen : want Jezus zegt : Dat wie Hem aanvaardt met
Hem weder zal verrijzen tot eeuwig leven.”
Zoisonsleven een gegeven zijn aan elkaar op aarde
en juist ook hier op aarde een leven met Christus
voor ogen. "Bemin God bovenal en uw naaste als u
zelf” Daarover zal God oordelen en niet wij mensen

In zijn boerenbedrijf was hij een stille harde werker,
levend voor zijn kinderen. Hij bleef ook later in het
gezin een goede huisvader, de bezorgde man om
aan ieder het brood aan te reiken, hij die zelf zo ver-
wend werd door zijn vrouw. En plots breekt dan het
mensenleven af.

Dierbare echtgenote en kinderen de pijn omeen nog
grotere stilte en leegte zal groot zijn Treur niet gij
hebt goed voor mij gezorgd. Moge onze zorg en ons
werk ten goede komen aan hetverdere gezinsgeluk.

De familie bedankt.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse




