AAN DE HEER

ROGER VEYS

echtgenoot van mevrouw
Yvonne - Magdalena COENE

T *  TROOSTVOL AANDENKEN

geboren te Machelen-aan-Leie op 27 januari 1926
en godvruchtig overleden in de kliniek
O.-L.-Vrouw van Lourdes te Waregem

op 13 augustus 2001,
gesterkt door de ziekenzalving.

BESTUURSLID K.V.G. - LID VAN K.B.G.

Yvonne - Magdalena COENE zijn echtgenote

Filip en An-Griet VEYS - SCHEERLINCK

tFrank VEYS zijn kinderen
Bart VEYS
Véronique VEYS

evenals zijn zusters, broer, schoonzusters,
schoonbroers, neven, nichten en verwanten

en de families
VEYS - COENE - DE WEVER - LIEBAERT

danken u oprecht om uw medeleven en gebed.

zijn kleinkinderen

Rouwleiding Van De Vijver Zulte
Tel. 09 / 388 86 63 - 388 79 21
Druk. Gontran Voet, Machelen Tel. 09 / 386 25 63

In het stille niets vermoedende morgenrood,
waarin de nieuwe dag werd geboren, ging vader,
grootvader, zijn laatste morgengebeden bidden.
In de namiddag en in de aanwezigheid van zijn
geliefden heeft hij de ogen gesloten al biddend tot
zijn toeverlaat, Onze Lieve Vrouw van Altijd
durende Bijstand.

De herinnering aan hem blijft vast als een rots in
het diepste van ons hart gegrift.

Vader hield van een stil en eenvoudig leven zon-
der veel op te vallen, maar wel degelijk bestaan in
denken, doen en laten.

Alles deed hij met strikte nauwkeurigheid en het
was afgewerkt tot in de perfectie.

“Men doet alles beter perfect dan maar half” was zijn
leuze en levenshouding.

Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn gezin en zijn socia-
le inzet voor de gehandicapten kregen de volle
aandacht.

Zijn huis, zijn tuin en zijn vijver waren zijn trots
en zijn zorg. Alles netjes en proper zoals hijzelf
ook was voor zichzelf.

Moge hij nu zijn aangekomen bij Maria, de moe-
der van Jezus, in wie hij steeds een sterk vertrou-
wen had gesteld.

O Maria, gij die weet

dat mijn hart u is besteed.

Wilt gij mijn arme ziele gedenken

’k zal u een Ave Maria schenken. (G. Gezelle)




