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Bij de Heer is barmhartigheid en overvloedige ver-
lossing. (Ps. 126)

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Marie VIDTS

Weduwe van Mijnheer

Jozef VAN DEN NESTE

geboren te Herzele, de 13 december 1877 en godvruchtig
overleden in de Sint-Elisabethskliniek te Zottegem,
de 2 november 1970.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zwaar-zieken.

Gelukkig zij die in hun leven trachten te zijn zoals

zij wensen bevonden te worden in het uur des doods.
(Nav. Kristus)

De Heer had haar bedeeld met een hoge ouderdom.

«Hoge jaren zijn een kroon van eer als zij doorge-
bracht worden in het vluchten van het kwaad en het
beoefenen der deugden.» Boek der wijsheid)

Van jongsaf opgegroeid in de deugd, heeft zij gans
haar leven gesteld in dienst van God en haar gezin.

Haar leven was gevuld met veel zorgen, maar in alles
liet zij zich leiden door haar groot geloof en kristelijke
overtuiging. En na God leefde zij alleen voor haar
echtgenoot en kinderen, wiens welzijn zij met zoveel
toewijding immer heeft behartigd.

Daarom: «getrouwe dienares, treed nu binnen in de
vreugde des Heren.» (Matth.)

Beminde Familieleden en gij vooral die mij altijd met
zoveel goede zorgen hebt omringd, ik dank U voor
alles wat gij met zoveel liefde voor mij hebt gedaan,
dat de Heer U daarvoor vergelde, eenmaal hoop ik U
allen weer te zien bij God.

Ik vergeet U niet, blijft gij mij ook indachtig in uw
gebeden.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

DRUKK. DE RIEMAEKER, SINT-LIEVENS-HOUTEM.

Mw Jules DE GIETER-NYCKEES-VAN DEN NESTE, kinderen en klein-

kinderen,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mr Laurent VAN DEN NESTE,

Mr & Mw Florimond VAN CAUWENBERGE-VAN DEN NESTE, kinderen

en kleinkind,
Mr & Mw Louis DE SAEDELEER-VAN DEN NESTE, kinderen en klein-

kinderen,

De families VIDTS, VAN DEN NESTE, MOREELS, VAN DE SIJPE en

VAN LAETHEM,

gevoelig voor uw blijken van deelneming in hun

rouw, betuigen U hun innige dank.




