Morgen komt er weer een dag
Een dag die ik liever niet zag
Hij brengt geen vreugde meer
Alleen slechts doffe pijn

Het troosteloos gevoel

alleen te zijn

Kon ik maar weten

ondanks 't gemis en de pijn
Dat je ergens ver weg
gelukkig zou zijn

Dan komt er misschien

toch een dag

Dat ik niet huilen zal

bij 't denken aan jouw lach.

t VROME HERINNERING AAN DE HEER
JULES, JOSEPH VILYN

echtgenoot van Mevrouw
Celine DE MEULEMEESTER

geboren te Eine, op 17 november 1912
en godvruchtig overleden te Oudenaarde,
op 19 augustus 1986,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.
Oud Strijder 1940-'45 - Krijgsgevangene 1940-'45.
Lid van diverse verenigingen.

De verslagenheid op onze parochie is algemeen.
ledereen kende Jules, de dorpsfiguur. Nog maar
kort geleden was men hem tegengekomen en had
men tegen hem gesproken, toen hij op ronde”
was voor een of ander goed werk. Ja, Jules was
een figuur door zijn niet aflatende inzet.

Niemand leeft voor zichzelf alleen! Als een goede
echtgenoot en vader heeft Jules gewerkt en niets
was hem te veel als het ging voor het welzijn
van zijn gezin. Hij mocht dan ook hun liefde en
bewondering ondervinden, zij hielden oprecht in-
nig van hem, en... hij verdiende het.

Niemand leeft voor zichzelf. Deze woorden kun-
nen wij in alle oprechtheid op hem toepassen.
Ondanks het feit dat hij op rust was, was hij

nog zeer aktief. Voor gelijk welk werk mocht
men hem aanspreken. Hoe dikwijls ging hij niet
huis aan huis, steun te vragen voor een of ander
werk? Hij was echt niet tegen te houden om ook
het zijne er toe bij te dragen, tot het einde toe.
Om zijn enthousiaste inzet mag hij voor velen
een voorbeeld zijn.

Jules leefde ook vanuit zijn geloof. Hij was een
oprecht christenmens. Steeds was hij in de zon-
dagsmis en vanuit die christelijke inspiratie leefde
hij niet voor zichzelf maar voor zijn gezin en zijn
medemensen. Nu willen wij bidden opdat God
hem hiervoor moge lonen.

Lieve echtgenote dank voor uw liefde en trouw.
Wanneer ik zoveel weg was, dan wist ge dat ik
toch thuis zou komen. Nu ben ik heengegaan
om niet meer terug te komen. Maar laat ons bid-
den opdat wij terug één mogen zijn bij God.
Lieve kinderen en kleinkinderen, ik weet dat gij
voor moeder een grote steun zult zijn. Gij waart
mijn trots in m'n leven. Dank voor de liefde die
ik steeds van u mocht ondervinden. |k heb ge-
tracht u voor te gaan in dienstbaarheid tegenover
God en mensen. Vergeet de lessen niet die ik
u gaf en bid voor mij.

Mijn familie en vele vrienden, dank voor uw ge-
negenheid en vriendschap. Van u verwacht ik
ook een gebed.

Namis : dinsdag 2 september 1986, om 19.30 uur.
confrerie H. Barbara: dinsdag 14 oktober om 19 u.

Mw Jules VILYN - DE MEULEMEESTER Celine,
Hr en Mw Denis VILYN - DE POORTER
en kinderen,
Hr en Mw Dion VILYN - VANDEN HENDE
en kinderen,
De families VILYN - DE MEULEMEESTER en
VAN WEYMEERSCH - ADAM,

danken U oprecht voor uw del en gebed

Rouwdienst De Temmerman, Eine - (055) 31 24 07
Drukk. Hovogra, Oudenaarde-Eine
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