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Moeder was ons duurbaar in haar leven.
Vergeten we haar niet na haar dood !
T
GEDENKT IN UW GEBEDEN

de ziel van Mevrouw

Alice, Alexandrina, Johanna VINCENT

Weduwe van Mijnheer
LEON GOOSSENS
geboren te Gent, de 16 November 1882 en godvruchtig
overleden te Brugge, de 14 Maart 1955
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Ze was lid van de Confrerie van de H. Barbara

Er ligt een diepe treurnis inieder van onze
gedachten, en in ieder van onze woorden
klinkt een toon van smartelijke rouw, moeder,
die ons op aarde zo lief was, is heengegaan
en vader gaan vervoegen in het eeuwige leven.

De grootste genade die de goede God aan
kinderen geven kan, is een goede moeder te
hebben. Het is een schat, waarvan men eerst
de volle waarde begrijpt wanneer ze van ons
is heengegaan...

De diepbetreurde overledene was een
toonbeeld van zelfopofferende liefde, deugd-
zaam- en rechtschapenheid. Ze muntte uit
door haar onverpoosde werkzaamheid, haar
zorg, toewijding en genegenheid voor haar
echtgenoot en kinders ; maar vooral door
haar diep geloof, haar godsvrucht en over-
gave aan Gods H. Wil. De beproevingen en
het lijden zijn haar niet gespaard gebleven,

vooral tijdens en na de eerste wereldoorlog.
Haar lippen hebben nooit een klacht geuit,
in al haar leed en tegenspoed berustte ze in
de schikkingen van de Goddelijke Voor-
zienigheid.

En gelijk gans haar leven is geweest :
schoon en voorbeeldig, zo was ook haar
dood : stichtend, zacht en vredig is ze in de
Heer ontslapen met een innig dankbaar ge-
voelen voor allen, die haar verzorgd en
bemind hadden.

Mijn duurbare Kinderen en Kleinkinderen
steeds waart ge het voorwerp van mijn zorg
en liefde, met wederliefde hebt ge me
omringd ; gelukkige levensdagen geschonken
en toen de krachten me ontvielen was het
dank aan uw zorgen dat ik zulk een goede
oude dag kende en mijn smart werd verzacht...
Innig dankt moeder U voor dat alles. Bidt
thans samen met al de familieleden en vrien-
den tot we Hierboven weer verenigd wor-
den.

(Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw)
3 j. afl.

Om de deelneming in de rouw en om
uw gebeden, danken u innig :
haar kinderen,
kleinkinderen
en bloedverwanten.




