Bij God alleen verstilt mijn ziel,
van Hem komt mijn bevrijding. (Ps. 62)

Vrome herinnering aan

Paula-Alphonsina Vinck

echtgenote van
Gaston Van de Maele

Geboren te Aalst op 9 april 1913 en zachtjes
ontslapen in het R.V.T. «Denderrust» te
Herdersem-Aalst op 11 november 1996,

voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

Ere-voorzitster van K.V.L.V. Aalst-Mijlbeek.

De families Vinck, Van de Maele, Meert en
Wauters,
danken voor uw gebed en blijken van
medeleven.

God, wij danken U voor het schone en lange leven
dat wij met ons beiden mochten delen en voor het
geluk dat we samen konden opbouwen.

Een schoon en edel mens is zij geweest, altijd rustig
en eenvoudig, nooit opvallend, steeds gereed om
te helpen en delen met anderen. Op het feest van
Sint-Maarten is God naar haar toegekomen. Zij
mocht met Hem meegaan om op haar beurt te de-
len in Gods leven voor de eeuwigheid.

In diep geloof en christelijk leven is zij voor ons een
toonbeeld geweest. Bij haar was de familie steeds
welkom, haar open deur leidde naar haar wijd open
hart: ze was luisterbereid, meevoelend in vreugde
en verdriet kommervol om de kinderen die danig
veel van hun «tante Paula» hielden. Haar grote zorg
ging uit naar een hechte en vredige familieband, die
zij tot haar grote voldoening wist te smeden en te
bestendigen.

Wellicht heeft zij mogen ervaren hoe goed God wel
moet zijn, toen zij door zoveel liefdevolle ver-
zorgsters en priesterlijke bijstand werd omringd, dag
en nacht. Haar innemende vriendelijke blik zal bij
allen voor het leven bijblijven.

Wijmogen God ook dankbaar zijn omdat Hij, al wie
in Hem gelooft en naar Hem heeft geleefd, laat de-
len in het nieuwe leven dat zo onuitsprekelijk vol zal
zijn van vrede en geluk.

Enin dat leven vindt Paula terug wie haar zijn voor-
gegaan en wacht ze op ons die nog onderweg zijn.
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